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Powershot /10°0ап başkasına ihtiyacınız yok. 


PowerShot V10”un ЯК vlog kamerasıyla abone kitlenizi cezbedip genişletin. Saniyeler içinde çekim yapın, sosyal medyada öne çıkın. 
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HABERLER 


DJI AIR З 
46 Dakika Havada Kalabiliyor 


DJI yeni ürünleriyle drone piyasasını güncel tutmaya devam ediyor. 46 dakika havada kalabilen DJI Air З drone modeli tanıtıldı. 


Dilinin en yeni modeli Air 3, oldukça tanıdık bir 


yapanlar havada | 
(24mm e 3x telefoto (70 mm F re i nera barındırıy ( ar уап! 
ğraflar çekebilen 


dikey vic у yönlü engel algılam ne de sahip. Engeller 


daha güvenli bir genel uçuş deneyimi leri gerçekleştirir üvenle uçabilir. 


Geleceğin Akıllı Telefonlarını 
IFA 2023'te Tanıttı 


HONOR V Purse ile çarpıcı 'Telefondan Çantaya' konseptini IFA 2023'te kullanıcılara sunan HONOR, katlanabilir akıllı telefon dünyasında sınırları zorlayan HONOR Magic V2 modelini ve HONOR 90 için yeni renk seçeneğini kullanıcılar ile buluşturdu. 


HONOR CEO'su George Zhao, “Unfold Tomorrow” başlıklı açılış oturumunda, HONOR'un en hafif ve en ince içe doğru atlanabilir akıllı telefonu Magic V2 de dahil olmak üzere insan odaklı yeniliklerini HONOR Magic V2 atılımcılar ile paylaştı. 231 g ağırlığında ve (57 atlandığında yalnızca 9,9 mmye kadar incelen HONOR Magic V2, kendisine hayran bırakıyor. 


а 


atlanabilir akıllı telefonları ana akım haline getirme konusundaki kararlılığını gösteren HONOR, katlanabilir akıllı telefonu giyilebilir, modaya uygun bir çanta konseptiyle yeniden tasarlayarak stil ve kendini ifade etmek için sonsuz olanaklar sunan en yeni modeli HONOR V Purse'ü de kullanıcılarına sundu. 
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BOYA 


BOYALINK 


Ergonomiyi tek bir kutuya sığdırın... 


Boyalink wireless ikili yaka mikrofonu ile içeriklerinize ergonomi kazandırın. İki mikrofon vericisi ve bir alıcıdan oluşan Воуаііпк; şarj kutusu, type-c, lightning ve 3.5mm trs bağlantıları ile Aynasız kameradan, akılı telefona, ses o kayıtçıdan 

tablete tüm cihazlarda çalışabilir. 

Kayıt esnasında telefonunuzu şarj edebilir, gürültü önleme özeliği ile daha net sesi yakalayabilirsiniz. En iyi sesi keşfetmek için bak... 


All-in-one Tasarım Gürültü Azaltma Çift-Kanal Kayıt 150m Çekim Mesafesi 30 Saat Batarya Ömrü BOYA Mikrofon Türkiye Distribütörü BOYA Kayalar Elektronik Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. 
Boya, Mikrofon ve Mikrofon Aksesuarları ile yenilikleri sunan en büyük üreticilerdendir. www.bikamera.com Kamera, akıllı cihaz, bilgisayar, stüdyo tip mikrofonlar üreten markanın Türkiye Boya Türkiye Resmi Satış Mağ 


distribütörlüğünü en başından beri yürütmekten gurur duyuyoruz. 


HABERLER 


Coşar Kulaksız'ın Yeni Sergisi 


"Arada" 15 Eylül'de Tophane-i Amire'de 


Coşar Kulaksız'ın dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşan yeni sergisi “ARADA” 15 Eylül 2023 Cuma günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire'de açılıyor. 


Fotoğraf Sanatçısı ve Küratör Coşar ая 


Kulaksız'ın 'ARADA' kalma hissini yansıtmayı hedeflediği fotoğraflarından oluşan serginin küratöryel konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen üstlendi. Üç yıl boyunca 4 kıtada farklı coğrafyalarda çekilen fotoğraflarda Kulaksız, “Değişmek ile aynı kalmanın, şimdi ile sonranın” aradalığını anlatıyor ve ekliyor: “Bu sergi; insanın ruhen ve bedenen yaşam ile ölüm, sevgi ve nefret, gökyüzü ile yeryüzü, doğa ile medeniyet, geçmiş ve gelecek gibi kavramlar arasında kalmasını yansıtıyor. Yeni R sergide yer alan fotoğraflarım bu duyguların betimlediği görüntülerden oluşuyor." Sergi, 15 Ekim'e kadar (pazartesi günleri hariç) 10:00 - 19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 


Pera Müzesi'nde İki Fotoğraf Sergisi: "Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye” “Zamane İstanbulları” 


Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi 17 Eylül'e kadar iki fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 


Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından Göbeklitepe ve çevresini konu alan Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye sergisi, insanlık tarihinin bu gizemli coğrafyasını Muñoz'un etkileyici bakış açısından keşfetme imkânı sunuyor. İstanbul'un güncel görsel anlatılarını bir araya getiren Zamane İstanbulları ise İstanbul'da yaşayan 

11 fotoğrafçının mega kentten çarpıcı 
kesitler sunan işlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 
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Alarko Carrier'ın Düzenlediği 


üresel İklim Değişikliği - 
Fotoğraf Yarışması başvuruları 
24 Eylül'e kadar devam ediyor! 


Küresel iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerini en çarpıcı şekilde yansıtan fotoğraflarınızla yarışmaya başvurabilir, ödüllerin sahibi olabilirsiniz. 


#AlarkoCarrierKüreselİklim2023 ALARKO 


Yarışmaya amatör veya profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenen herkes katılabilir. 

Katılmak için Alarko Сапіег'іп ilgili sosyal medya hesaplarını takibe alarak #AlarkoCarrierKüreselİklim2023 сн 

etiketiyle birlikte @alarkocarrier Instagram veya Galarko carrier Twitter adreslerini tag'leyebilir ve Ayrıntılı bilgi için; 

fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. yarisma.alarko-carrier.com.tr 


HABER 


İşgal İstanbul'unda 
Siyaset ve Gündelik Hayat 


Dijital Sergi 


а 


“Meşgul 
7/24 Ziyarete Açık 


Meşgul Şehir'de yer alan bilgi ve belgeleri ayrıntılı bir şekilde incelemek isteyen araştırmacılar ve İstanbul'a yolu düşmeyen sanatseverler, dijital cihazlar üzerinden kolayca erişilebilen 3 boyutlu sanal tur aracılığıyla sergiyi diledikleri zaman ziyaret edebiliyor. Sergi mekânının 3 boyutlu modellenmesiyle elde edilen dijital sergiye https://Www.iae.org.tr/3b- tur/mesgul-sehir/ linki üzerinden girilebiliyor. 
Teknolojiyi yakından takip eden kullanıcılar, dijital sergiyi sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile de deneyimleyebiliyor. 


Meşgul Şehir, işgal yılları boyunca yalnızca siyasal anlamda değil, toplumsal ve kültürel anlamda da sürekli bir hareketlilik halinde olan İstanbul'a ayna tutuyor. İstanbul o yıllarda kelimenin her anlamıyla meşgul (Ar. Başkası tarafından kullanılır, işletilir, çalıştırılır durumda olan, tutulmuş, işgal edilmiş) bir şehirdi. 


Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgale uğrayan İstanbul'u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktaran Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 


Sehir 


1918-1923 sergisi, Daniel-)oseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo'nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya'daki çeşitli ütüphane, arşiv ve koleksiyonlardan seçilmiş, birçoğu ilk kez sergilenen belgeler arasında, resmi yazışmalardan resimlere, film ve otoğraflara, bir dizi yazılı ve görsel malzeme yer alıyor. 


asım 1918 - Ekim 1923 tarihleri arasında, neredeyse beş yıl işgal altında kalan bir imparatorluk başkentinin askeri, sosyal ve ültürel boyutlarıyla yaşadığı tüm bu travmalara ve köklü dönüşümlere yeniden bakmak ve yorumlamak adına önemli bir firsat sunan Meşgul Şehir sergisi, 26 Aralık'a kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde ücretsiz ziyaret edilebilir. 


Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi salonu, pazar günleri hariç haftanın her günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında gezilebilir. 
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HABER | ARLES'23 FOTOĞRAF BULUŞMALARI 


ARLES'23 FOTOĞRAF 
BULUŞMALARI 


Rencontres d'Arles, 1970'ten beri her yaz, şehrin çeşitli alanlarında kurulan 40'tan fazla sergi ile dünya fotoğrafçılığının en iyilerinin boy göstermesine imkân tanırken, çağdaş fotoğrafçılık alanında yeni yaratıcı yeteneklerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynuyor. 


. Özel Haber: Fethi İZAN 


1970 yılında, Arles Fotoğrafçısı Lucien Clergue, 
Yazar Michel Tournier ve Tarihçi Jean-Maurice Rouguette, bundan sonra her yıl düzenlenecek olan fotoğraf festivali Rencontres d'Arles'ı kurdu. 


O yıllarda fotoğraf hâlâ küçük" bir sanat olarak görülüyordu ve reşit olmamıştı. Arles'teki festival, fotoğrafın kurumlar tarafından tanınmasında önemli bir rol oynadı. Fotoğraf tutkunları arasında bir dizi karşılaşma olarak başlayan etkinlik, yıllar içinde önem ve popülerlik kazandı ve 2000'lerin başında halkın fotoğrafa artan ilgisi nedeniyle büyük bir başarı elde etti. 


Temmuz başı ile eylül sonu arasında fotoğraf severler; 12. yüzyıldan kalma şapellerden, 19. 
yüzyıldan kalma endüstriyel binalara ya da sürpriz çağdaş mekanlara kadar 

şehrin çeşitli miras alanlarında 

kurulan 40'tan fazla sergiyi 

keşfetmeye davet ediliyor. 
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MARKALI İÇERİK | MÜKEMMEL VLOGLAR İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI 


MÜKEMMEL VLOGLAR İÇİN 
ONEMLİ IPUÇLARI 


Muhteşem ve yüzbinlerce beğeni alacak videolar çekmenin sihirli tek bir formülü yok elbette. Ancak takipçilerinizi içerik kalitenizle kendinize hayran bırakacak nitelikte etkili ve kaliteli vlog'lar üretebilmeniz, görüntü sabitliği 

ve benzersiz netlikte çekimler 

ve ses kalitesi yakalamak için yapabilecekleriniz var! Mükemmel vlog çekmenin tüm gerekliliklerini bir araya getiren Canon 
PowerShot V10, vlog içeriklerinin kalitesini arttırmayı hedefleyenlerin en iyi yol arkadaşı olmaya aday! 


İlgi alanınızı belirleyip güzel bir konum ve ilgi çekici bir hikâye buldunuz. Mükemmel bir 

vlog için gereken her şeye sahip olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ancak hangi kiti seçmeniz gerektiğini ve takipçilerinizin beğenerek izleyeceği içerikleri oluşturmak için videonuzu yeterli standarda nasıl ulaştırabileceğinizi biliyor musunuz? Bazı basit ipuçları ile kolaylıkla videonuzu daha kaliteli ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz. 

İşte hem yeni başlayanlar hem de deneyimli vlogger'ların vloglarını geliştirmesine yardımcı olacak önemli püf noktaları: 


Doğru Hikâye ve Kurgu 


İyi bir vlog için önemli olan ilk konu güçlü ve 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orijinal bir konsepte ya da hikâyeye sahip olmanızdır. 


Karşınızdakini Etkilemek İçin 15 Saniyeniz Var Yapılan araştırmalara göre karşınızdakileri 
videonuzla etkileyebilmek için sadece 15 
saniyeniz bulunuyor. Geniş kitlelerin dikkatini toplamak kolay değil. Dikkat çekici görseller, jestler, mimikler ve ses kalitesi izleyicinin dikkatini çekebilmek için en önemli unsurlar. 
İşte tüm bu unsurlar doğru şekilde bir araya geldiğinde, kanal ya da sosyal medya hesap sahibini mutlu eden izlenme oranlarına ve yeni içerikler Üretmeye teşvik etmeye giden uzun 
bir yola dönüşüyor. Unutmayın! Sadece ilk 15 
saniye. 


Tripod'suz Olmaz 


Görüntüsü sabit, net ve dengeli çekimler her zaman fark yaratır. Bu nedenle profesyonel çekimler için mutlaka bir tripoddan destek alın. 

Kare Hızı ve Çözünürlüğe Önem Verin İzleyiciler kaliteli içerikler görmeye alıştığı için artık kalitesiz ve özensiz videolar izlemek istemiyor. İçeriğiniz ne kadar yaratıcı olursa olsun, çekiminizi önemli ayrıntılarla 


iyileştirmeniz avantaj sağlıyor. Bunun için full HD veya 4K video özellikli fotoğraf makinelerini tercih edebilirsiniz. Full HD, kullanabileceğiniz iyi ve standart bir seçenektir ancak 4K size daha fazla ayrıntı sunar ve kaliteden ödün vermeden görüntülerinizi kırpmanıza ve sabitlemenize olanak tanır. 


Kaliteli Sesin Önemini 
"Unutmayın 

Çekim sırasında istenmeyen seslerin videoya dahil olmasını kimse istemez. Tabii bir de ses ve görüntünün eşzamanlı hareket etmesi gerekiyor. Neden mi? Kusursuz bir şelale manzarasını izlerken kimse cızırtılı sesler duymak istemez! 


Ve Tabi Tüm Bu Özellikleri Tek 
Cihazda Buluşturan İyi Bir 
Kamera 


Bütün dikkat dağıtıcı unsurları kenara atabileceğiniz, 4K UHD video kaydı kapasitesi, 
yüksek kaliteli mikrofonu, yerleşik standı ve 14 
benzersiz renk filtresi ile hayal ettiğiniz kaliteli içeriği size müthiş kompakt bir şekilde sunan PowerShot V10 ile tanışın; 4K görüntünün keyfini çıkartırken hem görsel hem de işitsel bir sanat eseri açığa çıkartmaya hazır olun. 
Üstelik sürekli dışarıda çekim yapan bir kullanıcı iseniz çekim veya canlı yayın yaparken şarjınızın bitmesinden endişe etmenize gerek yok. USB-C üzerinden hareket halindeyken 

de şarj olabilen PowerShot V10, sizin için bu sorunu da ortadan kaldırıyor. 


PowerShot V10'un, Canon Camera Connect uygulamasıyla tam uyumlu olmasıyla videolar Wi-Fi üzerinden bir akıllı telefona veya tablete kolaylıkla aktarılabiliyor. Dosyalarınızı geçici süreyle bulutta depolamak için dahili image. 
canon entegrasyonu ile video iş akışınızı yönetmek kolaylaşıyor. 


PowerShot V10 - Temel Özellikler 


Kompakt ve hafif dikey gövde 

Geniş açı lens odak uzaklığı 6,6 mm (35 mm 
eşdeğeri odak uzaklıkları, fotoğraflarda 18 
mm ve video modunda 19 mm'dir), #/2,8 maksimum diyafram 

29,97/25,00 kare/sn hızında 4K UHD ve 59,94/50,00 kare/sn hızında Full HD video kaydı 

Yüzden takiple AF 


. Pürüzsüz Cilt video çekim modu 


Büyük stereo mikrofon 

Yukarı kaldırılabilen ekran 

Yerleşik stand (30 dereceye kadar kolay eğim ayarı) 

14 renk filtresi 

Akıllı Sahne Otomatik eşdeğeri JPG fotoğraf çekimi 

Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth, Webcam (UVC/UACI 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ANMA АВА GÜLER 


DÜNYANIN 
FOTO MUHABİRİNE | 
SAYGI VE ÖZLEMLE... (й 


Ara Güler, 2018 yılının 17 Ekim'inde, 90 yaşında İstanbul'da hayata 

veda etti. Ona İstanbul fotoğrafçısı deseler de o dünyanın foto muhabiri olduğunu; üstelik fotoğraf sanatçılığı unvanını reddederek söylemekten hiç 
bıkmadı. 1961 yılında İngiltere Photography Annuol”ın ‘dünyanın en iyi 7 
fotoğrafçısından biri" olarak saydığı duayen fotoğrafçıyı, sözleri ve çektiği fotoğraflarla anıyoruz. Dünyayı bize, bizi dünyaya götüren adam, seni unutmayacağız! 


“Ben yaşayan adamın fotoğrafını çekerim. Manzara çekmem, manzara fotoğraf değildir. Manzara, bir şeyin yeniden kaydıdır. Yenilik değildir. Bir insanın bir anının yakalanması o zaman değer taşır benim için. Ben insanlı yaşayan fotoğraf çeken adamım. Boşluk beni ilgilendirmiyor.” 


«Rastgele çekildiğimiz fotoğraflar daha güzel çıkıyor, tıpkı tesadüfen tanıştığımız insanlar gibi.” 


«Yer değildi ki zaten çektiğim. Hayatın parçasıydı çektiğim.” 
*“Ben fotoğraf sanatçısı değil foto muhabiriyim.” 


“Sanat olmasına lüzum yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zapt ediyorsun, bir makine ile tarihi durduruyorsun.” 


«Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.” 


"“Fotoğrafın altın çağında deformasyon ve Photoshop yoktu... ш Fotoğraf görsel hakikate en yakın şeydi. Fotoğraf bozuldu ve 


artık; yalan konuşuyor. Oysa benim bildiğim fotoğraf yalan konuşmazdı, hakikati gösterirdi.” 


“Вігіпсізі ıstırap çekiyorum. Arada da işte fotoğraf çekiyorum.” i М 


*“Ben hayata yalan katmadan fotoğraf çekiyorum, eğer bir ışık getirip koyarsam o yalan olur, anladın mı? Şimdiki zamanı olduğu gibi gelecekte yaşanacak zamanlara aktarıyorum, onun yanına koyuyorum.” 
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IŞIĞIN PEŞİNDE 55 YIL 


Aramis Kalay, ortaokul yıllarında 

fotoğraf çekmeye başladı. İlk sergisini 1987'de Paris'te açan fotoğrafçının yapıtlarından biri Bibliothegue Nationale koleksiyonlarına alındı. Şimdi İstiklal Caddesi'nde Tokatlıyan Han'daki ofisinde fotoğraf konuşurken ya da daha çok İstanbul sokaklarında fotoğraf çekerken, eğitim verirken karşılaşabileceğiniz Aramis Kalay, hayatını fotoğrafa adamış bir isim! 


Röportaj: Nihan ÖZGEN MELEKE & Adem MELEKE Fotoğraflar: Aramis KALAY 


Fotoğraf çekmeye ne zaman ve nasıl başladınız? 


Ben Üsküdar Bağlarbaşı'da büyüdüm. 13 yaşında fotoğraf makinesini ilk kez elime alıp fotoğraf çektim. Gazetelere -daha çok Hürriyet Gazetesi evlere giriyordu- fotoğraflarını kim çekmiş diye bakardım. Yani ilkokuldan beri fotoğrafçılık hayalleri kurardım, derdim ki “Bir gün, bir fotoğrafın altında “Fotoğraf: Aramis Kalay yazacak mı?” Ortaokula geçtiğim yıl harçlıklarımı biriktirip bir makine aldım. Plastik bir makine, 12 pozluk. 
Mahallemizin fotoğrafçısı Kemal Aksoy derdi ki “Güneşi arkana alacaksın, şöyle yapacaksın, böyle 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yapacaksın..." Onun tarifleriyle çekerdim. Ama çektiğim her karede hep isterdim ki fotoğrafların içinde bir arkadaşım olsun. Neden? Çünkü ben onu yıkatacağım, bastıracağım, onlara satacağım ki yeni film alabileyim. O arkadaşların çoğu dünyanın birçok yerine dağıldı şimdi, İsviçre'de, Fransa'da, Amerika'da yaşıyorlar ve hep şunu söylüyorlar “Sen olmasaydın, bizim böyle çocukluk ve gençlik fotoğraflarımız olmayacaktı”. 


Yani fotoğraf çeke çeke, sergileri geze geze öğrendik bir şeyler. Tabi en büyük örnek Ara Güler'di. 


Ara Güler'in sergilerine ті giderdiniz? 
Evet, çok önemliydi sergiler... Mesela Yapı Kredi Galatasaray'da Ara ustanın bir sergisi vardı. Bir gün burada sergi açabilir miyim diye yine hayal kurmuştum. Nitekim iki, üç arkadaş ortak bir sergi açtık. Derken fotoğrafı bir anlatım aracı olarak seçtim. Hepimizin bir derdi var. Aslında bütün mesele, geride bir iz bırakma kaygısı! 
Sanatla uğraşanların derdi budur! 

Ara usta dışında takip ettiğiniz fotoğrafçı var mıydı? 

En çok Ara Güler gündemdeydi. Tabi onun yaşıtları da... Sabit Kalfagil, Gültekin Çizgen, Nusret Nurdan Eren gösteriler yaparlardı perşembe günleri... Sıra Selviler Caddesi'nde Kastelli Vakfı'nın Venüs Tiyatrosu vardı. Şimdi Taksim Sahnesi diye geçiyor... Hatta ben de Sultan Hamam'da çalışırdım. Gömlek yapardık toptan. (İranlı bir patronum vardı.) O günkü bilgilerime göre bir model çizip atölyeye veriyordum. Orada yine fotoğrafla bağlantılı bir şey yaptım. Müşterilerin gelmediği dönemler oluyordu. Biz de yeni yeni kumaşlar alıp gömlekler dikmişiz. Mahallemizdeki yakışıklı arkadaşlarıma gömlekleri giydirdim. Fotoğraflarını çekerdim! 


Moda fotoğrafı gibi mi? 

Evet, ben bilmeden moda fotoğrafı çekiyor muşum! Rahmetli Kemal Amca'nın stüdyosuna giderdik, çocuklar giyerdi, biz çekerdik, 18-24 bastırdık o fotoğrafları! Renk kartelalarını kumaşın kenarından biraz kesip, zımbalayıp postalardık. 
Öylece siparişler gelirdi. 


Gazeteler için fotoğraf çekmeye nasıl başladınız? 

Makinem hep yanımda olurdu. Yazısız yayınladıkları birçok fotoğraf çekerdim. Hürriyet'e, Milliyet'e götürürdüm, Cağaloğlu'ndalardı o zaman... Hasan Pulur'un, Melih Aşık'ın, Mete Akyol'un köşelerinde hep yayınlanırdı. Ay sonunda da gidip telif alırdım. 
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Güneş Gazetesi'nin düzenlediği bir yarışmadan ödül alınca “Bizimle çalışır mısın?” dediler. Girdik, bir süre çalıştık. Sonrasında Sabah Grubu'na gittim Dergilerine fotoğraf çekimi yaptım. Mesela Kapris diye bir dergi çıkıyor, sosyete dergisi! Bana diyorlar ki işte şunun defilesi var, katılanları ve ünlüleri çekeceksin. “Yahu” diyorum, “Kızlar, ben ünlüleri tanımam ki yani cemiyetin ünlüleri kimdir?” “Sen Zozo Toledo'yu takip et, o kimi çekiyorsa sen onu çek, getir. Biz bakınca zaten tanırız." (Gülüyoruz) 


“BAŞIMIN BELASI ARAMİS KALAY” 


Ara Güler ile de bir röportajınız var, doğru mu? Gazeteci olarak siz yapmışsınız... 
Evet. Enteresan bir hikâyesi var. Ben yıllardır onunla ilgili röportajları okurum ve hep bir eksik bulurum. Öyle usta birinin röportajını okuduğun zaman bir ders alman lazım. Sormak istediğim soruları bir dosya kağıdına yazdım beş-altı 

ay boyunca. O sırada bir mimarlık dergisinde çalışıyordum, başımızda Ömer Madra vardı. Bir gün dedi ki “Önümüzdeki sayıda Ara Güler profil konuğumuz olacak, söyleşi yapacağız." “Kim yapacak" dedim söyleşiyi, “sen yapacaksın” dedi. 
Cüzdanımı çıkardım, dedim ki “Benim sorularım hazır”, “Nasıl yani” dedi, ben de “Hep bugünü bekliyordum.” dedim. 


Yayımlandıktan sonra o kadar çok gönderme yapıldı ki o söyleşiye... Her fotoğraf toplantısında, sempozyumunda illa orada söylediği sözlere profesyonel fotoğrafçıların karşı cevapları konu olurdu. Beni çanak soru sormakla falan itham ettiler. Hani adamı öyle konuşsun diye tahrik etmişim, gaza getirmişim gibi... Öyle gaza gelir 

ті! Kaseti çözdük, gittik okuduk, herhangi bir şeyi düzeltmedi. Sonrasında hep bana takılırdı. Mesela Fransız büyükelçi geliyor, Fransız Sarayı'nda Ara Güler adına bir davet veriliyor. Ben de oradayım, diyor ki “Büyükelçi, bak bu var ya” diyor. Son kitabını imzalandığında “Başımın belası Aramis Kalay” diye imzaladı verdi 


Peki sizce fotoğrafın olmazsa olmazı nedir? 
Sabırdır. Tesadüfen yakalanan şeyler binde bir olabilir. Çalışmak ve hazırlıklı olmak lazım. Çok görmek, çok okumak, çok izlemek lazım. 


Son zamanlarda bir tartışma konusu var, tek iyi fotoğrafı olan fotoğrafçı mı değil mi diye. Siz hangi taraftasınız? 
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Uzun yıllardır bir portfolyo ile yarışmalara girilmesi gerektiğini hep savunuyorum. Yani 5-6 fotoğraf bize bir hikâye anlatsın, bize fotoğrafçının tutarlılığını göstersin. 


Siz hiç herhangi bir yarışmaya tek fotoğraf gönderdiniz mi? 

Gönderdim. Güneş Gazetesi, çalışan insan konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemişti 

Ben de bir fotoğraf yollamıştım. Sonuçlanacağı dönemde de “Gölgeler” sergim için Paris'e gitmiştim (ilk fotoğraf sergim). Döndüm, (gömlekçi) patronum dedi ki “Gazeteden seni arayıp duruyorlar”, Meğer benim fotoğraf birinci olmuş. Ara Güler, Hasan Pulur, İsa Çelik'in jüri üyesi olduğu bir yarışmaydı. Ama tek iyi fotoğraf rastlantısal da olabilir. 


Sergilerinizden bahseder misiniz? 
Örneğin Gölgeler nasıl çıktı ortaya? 
Önce gözlemleyerek çalıştım. Sonra baktım tesadüflerle olmuyor, yüzde 95'i kurgulayarak ortaya çıktı. Yani fotoğrafı düşünüyorum, üç kişi mi lazım, nereye götürülecekse o yer önceden belli! Benim notlarım meşhurdur, hep yazarım! 
O yazdıklarımı görselleştirmeye çalışıyorum. 
Mesela şu küçük fotoğraf... Fethiye'de sabah yürüyüş yaparken, baktım gölgem düşüyor aşağılarda bir yere. Kafam takıldı, dedim ben buraya sabah altıda 3-5 kişi getirsem, plaj değil orası ama bir şezlong atsam... Animatör bir kız 


var, Alman... Ona desem ki “Sen sabah altıda oraya gelir misin? Şöyle yatacaksın, 3-5 kişiye de seni seyrettireceğim. Gölgeleri düşecek”, Kızı ikna ettim. Bir gün önceden şezlongu taşıdım. Akşamdan 6 kişiye söyledim, sabah altıda bir yürüyüş yapalım diye, rica minnet geldiler. Yukarıdan kıza direktif veriyorum. 
Millete de “Siz seyredeceksiniz” diyorum... 
Bu hikâyenin en önemli şeyi kendi gölgeni saklamak. Her gölgenin içinde varım aslında. 
Gölgemin nereye düştüğünü görüp, gölgelerin içinde saklanıyorum. Küçülüyorum, yan dönüyorum, siyahın içinde bir siyah olarak kayboluyorum. 
Hani rahmetli Kalfagil yazmıştı ya, “Türkiye'nin Üzerindeki Işık” kitabında, işte şu mevsimde, şu Saatte, şuraya, şöyle bir ışık düşüyor... 
Fotoğrafları o zamanlara göre düşünüyorum. 
O zaman dışarıda hep ışığı kurguluyorsunuz... 
Fotoğrafçıyım diyenin sürekli gözlem yapması lazım. Yani fotoğraf makinesiz... Düşünmesi önemli, deklanşör son aşamadır. Yani 90 dakika güzel futbol oynamazsan golü atamıyorsun. 


Peki Sahne Sanatları adlı serginizi nasıl yaptınız? 

Fransız Kültür Merkezi'nin bütün kültürel etkinliklerini ve aynı dönemde Cemal Reşit Rey'deki bütün konserleri çekiyordum. Nurettin Sözen zamanı, Hilmi Yavuz Kültür İşleri Daire Başkanı o dönem. Filiz Ali de Cemal Reşit Rey genel sanat yönetmeni. Akşam dergiden çıkıp koşa koşa o çekimlere gidiyordum. Gece hemen filmi yıkıyorum, asıyorum. Sabah uyanıyorum, işe gitmeden poşetliyorum. Bir arkadaş var, Mesut Güvenli, Paşa Limanı'nda... Arkadan Kuzguncuk'a inip şunlardan baskı yap diyorum. Kontak 

bas, şu kadar bas... Ben sonra yine dergilere çalışmaya gidiyordum 


“DUDAK BU KADAR ŞEY ANLATABİLİR МЇ” 


Dudaklar projesi aklınıza nereden geldi peki? Kadınlardan izin almanız zor oldu mu? 

Tabi karşıda (Anadolu Yakası) oturunca vapurla gidip geliyorum. Vapurda zaten herkesi gözlemlemeyi seviyorum. Baktım bir kız... Dudaklarının titreşimi, son anda vapura 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yetişmenin verdiği panik ve sevinç duygusu karışımını bana hissettiriyor! Dudak bu kadar şey anlatabilir mi dedim kendi kendime! 

Bunu kafaya taktım! Ve bir yöntem buldum. 
Vapurda giderken gazetemi açıyorum, ortasını deliyorum... Kadınların yüzünün etkisinde kalmadan sadece dudağını görmeye çalışıyorum... 


Tabi model bulmak çok zor, çünkü kabul etmiyorlar. Yani dudak zor bir uzuv, serginin adı da “Aleni Mahrem” zaten. İkna ettiklerimi de 


ahvaltı yaparken ben sürekli not alıyorum. 
esela kız diyor ki “Peyniri uzatır mısın?” 
Pey-ni-ri u-za-tır-mı-sın? Sürekli heceler ile uğraşıyorum. Sonra çekime geçiyoruz, yapıyor makyajını. Ondan sonra işte şöyle bak, böyle ak, şöyle poz ver, dudağını şöyle yap. Ağla, gül, sevgiline şunu uzat, dudağını böyle bük... 


Peki vapurda bir kadına nasıl gidip de meramınızı anlatıyorsunuz? “Merhaba, dudaklarınızı çekebilir miyim mi diyorsunuz? (Gülüyoruz) 

Hayır, öyle demiyorum, öyle dersem olmaz. 
izin birini çok uygun buldum. Vapur da Beşiktaş'a yanaşmak üzere. Söylemesem 

de içimde kalacak... Belki de kabul edecek diye düşünüp cesaretleniyoruml Çıkmaya hazırlanıyor, benim elimde de İstanbul Film Festivali broşürü, entelektüel de bir görüntüm var, “Merhaba. Ben fotoğrafla uğraşıyorum, yeni bir sergim var. Kadınların yüzleriyle ilgili bir çalışma. Yüzünüz çok ilginç, yüz detaylarıyla ilgili çalışıyorum” dedim. “Detay derken” dedi, “Dudak” dedim, “Size iyi günler” dedi ve gittil (Gülüyoruz) Anlayacağınız 3 yılda, 19 kişiyi ikna edebildim. 


Peki, neden siyah beyaz çalıştınız? 
Dudak, hani renklidir ya... 

Renk biraz aldatıyor insanları. Renk dış görünüştür, siyah beyaz duyguları yansıtır. 
Siyah beyaz başka bir şey... 
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önce eşimle evimizde kahvaltıya davet ediyoruz. 


Nasıl seçtiniz fotoğrafları? 

O proje için 52 makara çektim. 42 adet fotoğraf seçtim sergilemek için. Seçme yöntemim de şöyle: Çalıştıktan sonra bir süre unutuyorum. Altı - yedi ay sonra bakıyorum. Hoşuma giden karelerin arkasına bir çarpı atıyorum. Kapatıyorum. Sonra bir dört beş ay daha geçsin istiyorum. Çünkü 

o konuya sıcaklık duyarken verdiğim kararlar doğru olmayabilir. Bir süre duyguyu soğuttuktan sonra, o kare hala bir şey ifade ediyorsa gönül rahatlığıyla sunabilirim demektir. 


KİM, NEYİ, NASIL ÇEKMİŞ 

Alaylı fotoğrafçılarla akademik alt yapısı olan fotoğrafçıların ilk defa bir arada çalıştığı bir dönemden geliyorsunuz. Peki bugün fotoğrafta esas olan usta çırak ilişkisi mi? Esas olan akademik bilgi mi? 
Esas olan başka bir şey mi? 

Bence hepsi birden, yani akademik bilgi tabi 

ki güzel bir şey ama ezberci bir şekilde bir şeyleri öğrenirsen eline hiçbir şey geçmez. 

Yani kendini geliştirmeyi bilmen lazım. Şimdi ben bu nesile bakıyorum. Hepsini de tabi ki aynı kefeye koymayalım da fotoğraf görmeden fotoğrafçıyım diyor. Yani gazete okumayan gazeteci olur mu? Biz sabah gittiğimizde haber toplantısından önce bütün gazeteler önümüze konurdu. Kim nasıl yaklaşmış haberlere, bakardık. Aynı olaya gitmişiz; kim neyi, nasıl çekmiş diye bakardık. Roman okumayan yazar olur mu? 


Yani diyorsunuz ki bir fotoğrafçının fotoğrafçı olabilmesi için çok fotoğraf bakması, fotoğraftan anlaması mı gerekir? 

Anlaması, anlamaya çalışması gerekir. Kim ne yapmış bilmemiz lazım. Yani benim fotoğrafa başladığım yıllarda kaynak yoktu denilebilir. 


Nereden besleniyordunuz? 

Her gösteriye koşturuyorduk, sergilere gidiyorduk ve o fotoğraf yarışmalarına ben de tabi katılıyordum. Neden katılıyordum? Katalog geliyordu, bir fotoğraf olsun yolluyordum. 

O gelen kataloglar bize bir bilgi veriyordu. 
Dünyamızı aydınlatıyordu. Dünyanın fotoğrafta nelerle uğraştığını görüyorduk. 


Gölgeler serginizin davetiyesine gözüm ilişti şu an. Önemli not olarak “Lütfen çiçek göndermeyin" diye belirtmişsiniz. Bunun sebebi nedir? 

Bunu da anlatmayı çok seviyorum. Paris'ten sonra İstanbul'da bu sergiyi açtığımda merak ediyorum kim ne düşünüyor? Fransız Kültür'de açtım sergiyi, bir sandalye koydum. Oturdum, gezenler konuşuyorsa onları dinliyorum. Üç kızcağız geldi. Geziyorlar, bir övgüler... “Ay пе kadar güzel! Evet, harika yaa çok beğendim... 

Ay nefisll” falan nasıl övüyorlar! Dedim ki bir çıkayım, katılayım bu konuşmalara... “Merhaba” dedim “Beğendiniz mi”... “Evet” dediler. “Çiçekler ne kadar güzel!" Açılışa gelen çiçekleri diyorlar! 
Lütfen çiçek göndermeyin yazısı buradan geliyor! 
(Gülüyoruz) 


“YAŞAM FOTOĞRAFLARI BİR GÜN 
BAŞLARINA BELA OLACAK” 


Bugünün sokak fotoğrafçılığı ile alakalı neler söylersiniz? 

Sokak demeyelim de yaşam fotoğrafı diyelim. 
Fotoğraf çekenler şöyle büyük bir hata yapıyorlar, insanların kimliğini çok ön plana çıkaran otoğraflar çekiyorlar. İzin almadıkları için yarın bir gün bu başlarına bela olacak. Cumhuriyet Savcısı Sıddık Çinko'nun bir kitabı var “101 Soruda Fotoğrafçı ve Fotoğraflanan Hakları", bu onuda iyi bir kaynak. Sokakta fotoğraf çeksinler ama sonra kimi çektilerse ona söylesinler ve o kişinin bir e-posta adresi alsınlar. Kişiye bir-iki otoğrafını yollasınlar. Bu bir kanıt aslında, Karşı tarafın bilgisi dahilinde çekildiğini gösteriyor. Bir de devam fotoğrafı denen bir şey var mesela. 
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RÖPORTAJ ARAMİS KALAY 


Şimdi sen beni bir yerde otururken çektin. Tek karede kalırsa izin almadığın belli olacak. Bile bile fotoğraf çektiğini gözüme sokacaksın ki göreyim. Sonrasında çekilen fotoğraflardan anlaşılacak ki kişinin rızası var. 


Bu arada makine alıp sokağa çıkmak da yaşam fotoğrafı çekmek olmuyor. Çekilenlerin bir şey anlatması lazım. Eskiden fikir aşamasına çok önem veriyorduk. Halen de öyle, analog kafayla dijital fotoğraf çalışıyorum. Şimdi genelde fotoğrafı çekiyor, düşünmüyor, sonradan bakarım diyor! Ya bir önceden bak! Ama değil... Ya denk gelirse! 


Peki şu an ne yapıyorsunuz? 

Yeni projeler var mı? 

Şu anda işte burada, Tokatlıyan'dayız. Fotoğraf satmayı ön plana çıkarmak istiyorum. Tamam beğenilmenin de manevi bir hazzı var ama maneviyat insanın geçimini sağlamıyor. 


Kıbrıs'ta Yıltan Taşçı Akademi geçen yıl Lefkoşa 

Fotoğraf Günleri diye bir etkinlik düzenledi. Türkiye'den Çerkes Karatay, İlyas göçmen ve ben, üçümüz gittik Sergi yaptık, sunum yaptık ve atölyeler düzenledik. Bu sene ben yine gideceğim. 


Bir de Amerikalı Yazar Meghan Nuttall Sayres ile bir proje yapmıştık geçtiğimiz yıllarda. O projede çektiğim belge fotoğrafları ABD'de Sancar Türk Kültür ve opluluk Merkezi'nde açılmıştı. Şimdi 19 Ekim'de bu sergi İrlanda'da açılacak. Meghan'ın buradaki amacı, Batı toplumlarının Ortadoğu toplumlarına ön yargılı bakış açısını değiştirmek; “ötekinde kendini görmek” diye bir mottosu var. 


Bu arada atölyelerim devam ediyor. Şimdi beş kişiyle başladık hem eski Beyoğlu hem yeni Beyoğlu'nu anlatıyoruz. Son iki-üç aydır geceleri çıkmaya başladık 


MİMARİNİN İNŞASI 


İSTANBUL MODERN'İN YENİ MÜZE BİNASI ЕЗЙ ЛҮ 210718 FOTOĞRAFLAR: CEMAL EMDEN MODERN 


ANA SPONSOR 
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FOTOĞRAFTA 
YARATICI ÇEKİMLERİN SIRRI 


ÇEKİM MODLARI 


Fotoğraf çekmek için ışığa ihtiyacımız var. İyi fotoğraf çekmek için ise hangi ışığı, пе kadar sürede, ne kadar almamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dijital fotoğraf makinelerimiz, ortamdaki ışığı algılamak için bazı ölçümler yapar, böylece ortamdaki ışık hakkında bilgi sahibi oluruz. Bu bilgiyi kullanarak Diyafram, Enstantane, ISO, WB gibi değerleri ayarlamaya çalışırız. Fakat bazen, örneğin anı kaçırmamak için bunu makinemizin yapmasını isteyebiliriz. Ya da bazen makineninkini değil kendi tercihlerimizi karemize yansıtmak isteriz. BU yazıda çekim modları nasıl etkin bir şekilde kullanılır ve yaratıcı çekimlere nasıl ulaşabiliriz sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 


‚ Yazı ve Fotoğraflar: Yüksel ALTUN 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OTOMATİK ÇEKİM MODLARI 


Otomatik Mod 

Otomatik modda; kameramız, mümkün olan en iyi çekimi yapmak için enstantane, diyafram açıklığı, ISO, Beyaz Dengesi (VVB), netlik ve flaşı seçmek için en iyi kararı verir. Bazı kameralarda, flaşı kapamaya ve kırmızı göz kontrolüne olanak sağlar. Ancak, bizim isteğimize bağlı değişiklikler yapmamıza izin vermez. Enstantane, Diyafram, ISO, WB, poz müdahalesi gibi ayarları istediğimiz gibi kontrol edemeyiz. 


Günümüzde fotoğraf makine kullanıcıları eğitim aldıktan sonra bu modu pek kullanmasa da mobil araçlarla 

çekim yapılırken çoğunlukla bu mod kullanılır. Fotoğraf, ışık ile var olur. Işık yoksa fotoğraf yoktur. Bu nedenle, ben şahsen ışığın çok az olduğu, belge anı fotoğrafı çekimleri için, fotoğraf makinalarında da bu modu tavsiye ediyorum. 


Portre Modu 

Portre moduna geçtiğinizde, kameranız otomatik olarak açık bir diyafram seçecektir. (Diyafram özellikleri Alan Derinliği Öncelikli Mod başlığında ayrıntılı anlatılacaktır.) Açık diyafram (küçük değer) arka planınızı odak dışında tutar; modelimizin net, arka planın bulanık olmasını sağlar. 


Portre modu, tek bir nesnenin fotoğrafını çekerken en iyi sonucu verir. Bunun için kadraja uygun şekilde nesneye yaklaşmalıdır. Fotoğraf makinalarında portre modu, alan derinliği önceliği ile çalışır. Ters ışıkta çekim yapıyorsak veya ışık yetersizse flaşı otomatik devreye sokar ve kapatamayız. 


Mobil araçlarda da Portre Modu ile portre ve alan derinliği öncelikli çekim yapılabilir. Çoğu makinada olduğu gibi f değeri değiştirilir ya da bir sürgü ile derinlik kontrol edilebilir. Mobil araçların modeline göre portre çekim alan derinliği, istenirse çekim sonrası da değiştirilebilir. 
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Makro Modu 
Makro modu, yakın plan çekimlerde 


kullanılır. Çiçekleri, kelebekleri, böcekleri veya diğer küçük nesneleri çekmek için idealdir. Farklı dijital kameralar, farklı odaklanma dahil olmak üzere farklı yeteneklere 

sahip makro modlar bulundurabilir. 
Makroda alan derinliği çok dar olduğu için netlik sorunları olabilir. 
Mümkünse kameranızı fotoğrafını çektiğiniz nesneye paralel tutun, aksi takdirde çoğunun odak dışı olacağını göreceksiniz. 


Makro modu da bir otomatik mod olduğu için, muhtemelen yakın nesnelerin fotoğrafını çekerken kameranızın dahili flaş otomati olarak yanacaktır. Flaş kullanmadan çekim için Alan Derinliği Öncelikli Yarı Otomatik Mod kullanılmalıdır. 


Mobil araçlarda da makro modu kullanılabilir. Portre modunda veya fotoğraf modunda nesneye yaklaştığınız zaman devreye girer. Bazı modellerde ise Makro Modu olarak yer alır. 


Manzara (Peyzaj) Modu 
Bu mod, portre modunun tam tersi 


olarak, arka plan alan derinliğinin fazla olmasını istediğimiz moddur. 
Diyafram kısılarak yani değer büyültülerek, fotoğrafta derinlik sağlanır. Böylece arka planın netliği artırılır. Kısık diyafram kullanımı az ışıklı ortamlarda enstantanenin düşük olmasına neden olabilir. Bu durumda makinamızı sabitlememiz, tripod kullanmamız gerekir. 
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АЛ Spor Modu 
Hareketli nesnelerin fotoğrafını çekmek, 


spor modunun tasarlanma amacıdır. Spor yapan insanlar ya da evcil hayvanlar, arabalar, yaban hayatı vb. dahil olmak üzere hareketli nesnelerin fotoğrafını çekmek için idealdir. 
Spor modu, enstantane hızını artırarak aksiyonu dondurmaya çalışır. Hızlı hareket eden nesnelerin fotoğrafını çekerken, fotoğraf makinenizi nesneyle birlikte kaydırarak ve/ veya fotoğraf çekmek istediğinizde kameranızı nesnenin olacağı bir noktaya önceden odaklamaya çalışarak bunları yakalama şansınızı artırabilirsiniz. 


Fotoğraf makinalarında spor modu kullanırken, hareketin hızına uygun seri çekim yapmak doğru olacaktır. Seri çekim Mobil araçlarda ya otomatik çekim modunda seri sonucunda seçim yapmak zor olsa da çekim yaparak ya da PRO modunda enstantane hızı istenilen hareket yakalanıp, diğerleri silinebilir. o ayarlanarak çekim yapılabilir. 


Gece Modu 

Gece ve az ışıklı ortamlarda çekim yapılabilecek, eğlenceli bir moddur. Gece modu, düşük enstantane olarak da adlandırılır. Düşük ışık koşullarında kameranızı, arka planın ayrıntılarını yakalamaya yardımcı olmak için daha uzun bir deklanşör hızı kullanacak şekilde ayarlar, ancak aynı zamanda ön planı aydınlatmak için bir flaş da patlatır. Bu modda ister fotoğraf makinası isterseniz telefon kamerası kullanın, tripot kullanmanız gerekir, aksi fotoğrafınız bulanıklaşacaktır. 


Mobil araçlarda gece modu, enstantane süresi ayarlanarak yapılabilir. Canlı çekim modunda da hareket etkisi yaratılabilir. PRO modu olan mobil araçlarda enstantane hızı düşürülerek kullanılır. 


. - 
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DİĞER OTOMATİK MODLAR 


Yaygın olarak kullanılan yukarıdaki modlar dışında genel olarak şimdi sayacağımız modlar dijital makinalarımızda yer alır. Tabi ki teknolojik gelişimlerle birlikte, bizim bu yazıda yer vermediğimiz, farklı özelliklere sahip otomatik mod olan makinalar da mevcuttur. 


Film Modu ~ Fotoğraf makinamızın video çekim modu 

Panoramik Mod — Panoramik olarak çekilen birden fazla fotoğrafı birleştirme modu 

Kar Modu ~ Kardaki yansımadan dolayı ışığı kontrol eden mod (Karda ışık yansıması sonucu makinamız az pozlama yapar. Fotoğraf biraz koyu çıkabilir, Bunu * poz müdahalesi ile düzeltebiliriz. Bu mod bunu kontrol etmeye çalışır.) 


Havai Fişek Modu — Havai fişek gösterilerinde kullanılabilir. 


Çocuk veya Evcil Hayvan Modu — Hızlı hareket eden nesnelerde, enstantane ve odağı kontrol etmek için kullanılan otomatik moddur. 


Sualtı Modu — Sualtı fotoğrafında kendine özgü pozlama ve renk ayarları vardır. Bu amaçla kullanılabilir. Tabi kullanırken kılıf (housing) kullanmanız gerekir. 


Plaj Modu — Kar modunda olduğu gibi yansımalar fazladır ve pozlama sorunları olur. Bunları kontrol eder. 


Іс Mekân Modu — Enstantane hızının ve beyaz dengesinin ayarlanmasına yardımcı olur. 


YARI OTOMATİK ÇEKİM MODLARI 


Çekim modlarının en önemli görevi, 

pozlandırma üçgeni, yani Diyafram, Enstantane та Fa паз Рм 4 м ни HNH ve І5О уц kontrol etmektir. Alan derinliği veya O O O о o е е © hareket önceliğimize göre Diyafram veya 

Enstantane, ışığa göre ise ISO kontrol edilir. 

Bu sistem yukarıdaki otomatik modlarda 

da vardı. Otomatik olarak makinamız en iyi 

ayarı vermeye çalışıyordu. Şimdi sayacağımız 


modlarda ise bu sistem bizim tarafımızdan 1/1000 Sec 1/250 Sec 1/100 Зес 1/50 Sec 1/15 Sec 1/4 Sec ontrol edilecektir. 


Otomatik moddan farklı olarak, yarı otomatik İl İl A modların hepsinde */- poz müdahalesi, AT | дё 


otoğrafta açıklık ve koyuluğu kontrol etmek 150 50 150 100 150 200 150 400 150 800 150 1600 
için kullanılabilir. Sadece M-Manuel modda 

seçilen diyafram, enstantane ve ISO değerine 

göre poz müdahalesi yapılabilir. 
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Diyafram Öncelikli Mod (A/AV) 

Diyafram öncelikli mod, çekimde 'alan derinliği'ni kontrol etmek istediğimizde kullanır. Fotoğraf çekimi öncesinde, çekeceğimiz fotoğrafın özelliğine göre bir öncelik belirleriz. Önde bir nesne net, arka planda derinlik istediğimiz, doku, detay, portre çekimlerinde açık diyafram, yani küçük değerler kullanarak net alanı daraltırız. Manzara veya mimari çekimlerde 

ise genel olarak netliğin daha geniş olmasını tercih eder, kısık diyafram kullanırız, yani diyafram değerini büyüterek alan derinliğini kontrol ederiz. 


Bu modda diyafram bizim tarafımızdan ihtiyaca göre belirlenir. Makinamız ışık ölçüm sistemine göre enstantane hızını belirler. Enstantane hızı 1/50'nin veya seçilen odağın altında ise tripod kullanılmalıdır. 


Örneğin 200 mm ile çekiyorsak enstantane 1/200 altında olmamalı. Bu örnekte titreşim önleyici olmadığını varsayıyorum. Titreşim önleyici sisteme göre tripot gerektiren alt değer belirlenir. 


Eğer az ışıkta çekim yapıyorsak ve yukarıdaki değerlere göre tripod kullanmadan çekim yapmak istersek ISO değerini yükselterek enstantaneyi kontrol etmeliyiz. 


Enstantane Öncelikli Mod (S/TV) Fotoğraf çekimlerinde bir diğer tercih 'hareket' önceliğidir. Bu kimi zaman spor veya kuş çekiminde hareketi dondurmak, kimi zaman da bulutlarda veya şelalede tül etkisi yaratmak için kullanılır. Bu çekim modunda enstantane değerini ihtiyaca göre belirleriz. Işık ölçüm sistemine ve І5БО уа göre makinamız da diyafram açıklığını otomatik belirler. 


1/50 enstantane değeri altındaysanız veya odak uzaklığına göre, düşük enstantane çekimleri yapılır ve tripot kullanmak gerekir. Bu çekimde ışığa göre ISO en alt seviyeye (50-60-100) getirilir. 


Hareketi dondurmak için ise hareketin hızına göre enstantane değeri belirlenir. Bu değer çoğu makinada en üst 1/8000'dir. Yüksek enstantane hızlarında, ışığa göre ISO değerini yükseltmek gerekir. 
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Program Modu (P) 

Program modu, otomatik moda benzer. Diyafram ve enstantane makine tarafından ışığa göre belirlenir. ISO, beyaz dengesi, poz müdahalesi gibi diğer ayarları biz yapabiliriz. (Otomatik moddan farkı budur, otomatik modda bu ayarların hepsi makine tarafından yapılıyordu.) 
Fotoğrafa yeni başlayanlar için küçük müdahalelerin yapıldığı bir mod olarak kullanılabilir. Diğer yandan az ışıklı ortamlarda ISO değerini de otomatik yapılarak, poz müdahalesi ve beyaz dengesini kontrol ederek, özellikle flaş kontrolü sağlayan mod olarak tercih edilebilir. Çünkü otomatik modda flaş kontrol edilemez. (Bazı makinalarda flaşsız otomatik mod vardır.) 


Manuel Çekim Modu (M) 

Manuel modda kameranız üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Pozlandırma sizin kontrolündedir. Enstantane, diyafram, ISO, beyaz dengesi, flaş vb. dahil tüm ayarları sizin düşünmeniz gerekir. Fotoğrafta istediğiniz etkiye göre bu mod pozlama esnekliği sağlar. 
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Otomatik mod 
Program modu 

A - Diyafram öncelikli 

5 - Enstantane öncelikli 


M - Manuel 


Özellikle uzun pozlama denilen BULB modu kullanımında manuel mod kullanılır. Çoğu makinada 30 sn sonrasında BULB modu çıkar. 
Bazı makinalarda ise ayrıca BULB modu vardır. 
ND filtre kullanılarak yapılan yaratıcı uzun pozlamalar, yıldız pozlama, havai fişek, yıldırım/ şimşek çekimlerinde BULB modu kullanılır. 


Son Söz 
Ben, ışığın ve çekim önceliğinin sık değiştiği ortamlarda şahsen manuel modu tercih etmiyorum. Önceliğim ne ise o modu kullanıyorum. Fakat ışığın sabit olduğu mekân ve portre çekimlerinde ya da stüdyoda genel olarak manuel modu tercih ederim. 


Yeni model fotoğraf makinaları ve mobil araçlarda otomatik modu kullanmak kolay gelse de fotoğrafçılığınızı geliştirmek ve içinize daha çok sinen kareler yakalamak için Manuel Mod ya da Yarı Otomatik Modları (A/AV, S/TV) kullanmaya başlayabilirsiniz. 


CRANE-M 35 


Daha Üretken 


nstagı 


zhiyuntechturkiye 


RÖPORTAJ | GEM AKAN 


“KÜRESELİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA KAZANILAN HER BİR FARKINDALIĞIN, ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI 

OLACAĞINA İNANIYORUZ” 


Alarko Carrier Genel Müdürü 
Cem Akan 


Alarko Carrier'ın, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması 10. yılına merhaba dedi. 
7 Ağustos'ta başlayan yarışmaya 24 Eylül'e 
kadar fotoğraf gönderilebilecek. Alarko Сапіег Genel Müdürü Cem Akan ile çevre ve iklim konusuna gösterdikleri hassasiyet üzerine konuştuk. 


Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Alarko Carrier bünyesinde 

1976 yılında İstanbul'da doğdum. 1998 hedefleriniz nelerdir? 

yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat İklimlendirme sektörünün 67 yıllık öncü markası Bölümü'nden mezun oldum. İş hayatına 2000 olarak uzun yıllardır enerji verimliliği yüksek, yılında Mazars Denge Denetim Şirketi'nin insana ve çevreye duyarlı, kaynak kullanımını Bağımsız Denetim bölümünde başladım. 2003 azaltan ürünler geliştirmeye öncelik veriyoruz. 
yılında Yapı Kredi Leasing şirketinde Kıdemli Gezegenin geleceğini gözeten teknoloji üretimini Finansal Analiz Uzmanı olarak başladım. Daha destekliyoruz. Bu yaklaşım sadece ürün ve sonra Alarko Carrier ile yollarımız kesişti ve hizmet anlayışımızın değil, şirket kültürümüzün burada çok çeşitli görevler üstlendim. Halen de merkezinde yer alıyor. Verimlilik, 

Alarko Carrier'da Genel Müdür olarak görev sürdürülebilirlik, dijitalleşme odaklı Ar-Ge yapıyorum. yaklaşımımız sayesinde, öncü pozisyonumuzu 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sürdürüyoruz. Bununla birlikte, “İklim 

Bizim İşimiz” mottosuyla uzun zamandır sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 
Sadece ürünlerimiz ve teknolojimizle sınırlı tutmuyor, hemen hepimizin ortak meselesi haline gelen iklim değişikliği konusunda ciddi bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu alandaki farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesine öncülük ediyoruz. 


Bu doğrultuda 10 yıldır kesintisiz şekilde Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışmamızı düzenliyoruz. Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yarışmamız 

ile küresel iklim değişikliğinin ekosistem üzerindeki etkilerini çarpıcı şekilde gösteren fotoğraf tutkunlarını ödüllendiriyoruz. Bu sayede konuyu bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıyarak meselenin önemine dikkat çekme olanağı buluyoruz. 


Yine bu alandaki farkındalığa katkı koyduğumuz diğer projemiz, iklim okuryazarlığı 


alanındaki çalışmamız... 2021 yılında araştırma şirketi Twentify ile birlikte Türkiye'de iklim okuryazarlığı düzeyini ölçtüğümüz kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik. Çıktılarını kamuoyuyla paylaştık. Hem ülkemizdeki durumun bir fotoğrafını çektik hem de 

gelişim alanlarımızı tespit ettik. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. 


Gerçekleştirdiğiniz projelerden bir başarı hikayesi paylaşabilir misiniz? 
Alarko Carrier'da çalışmak başlı başına 

bir başarı hikayesi benim için. Bu sebeple markanın hikayesinden bahsedeyim: Alarko'nun kuruluşu ve adım adım gelişmesi, tam anlamıyla azimleri ve akıllarından başka sermayeleri olmayan iki genç girişimcinin “sıfırdan iş yaratma” öyküsüdür. 1954 yılında kurulan, Isıtma, soğutma, havalandırma, su basınçlandırma, akıllı bina otomasyonu ve enerji verimliliği denetimi alanlarında faaliyet 
gösteren Alarko Sanayi ve Ticaret А.5.; 1998 
yılında, kendi alanında dünyadaki lider kuruluşlardan biri olan Carrier ile eşit oranda 
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2023 yılının yarışma 
з —— ikincisi Fotoğraf 
Arzu İbranoğlu 


ortaklığa giderek Alarko Carrier adını aldı. 
Bugün dünya çapında ısıtma, klima ve su basınçlandırma alanlarında ürün ve hizmet sağlayan bir şirket haline geldi. Bu başarı hikayesini hala kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 


HVAC (Isıtma, Havalandırma 

ve Klima) sektöründeki değişen teknoloji ve trendler hakkında 

neler düşünüyorsunuz? Alarko 
Carrier ile bu alanlardaki yenilikçi yaklaşımlarınızdan bahseder misiniz? 


Ürün geliştirmelerde, ortağımız Carrier 

ile ortak çalışmalar yürüterek uzun vadeli stratejiler kurarak hareket ediyoruz. 
Sektördeki öncü rolümüzü pazardaki değişimlere liderlik ederek pekiştiriyoruz. 
2023 yılında Türkiye'de yürürlüğe girecek 
Ekotasarım (ErP) yönetmeliklerine uygun rooftop cihazımızı biz 2018 yılında piyasaya sürdük. Sirkülasyon pompalarında ErP'ye uygun ilk yerli üretimi biz gerçekleştirdik. 
Yine güneş enerjisi ile çalışan ilk dalgıç pompayı pazara biz sunduk. Türkiye'nin ilk çift yoğuşmalı kombisini piyasaya sunduk ve henüz üretimden kalkmadan yıllar önce yoğuşmasız kombileri üretmeyi bırakarak sadece yoğuşmalı kombileri pazara sunduk. 
Ortağımız Carrier, soğutma gruplarında küresel ısınma potansiyeli (GWP) 2000'lerden 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Т'е indiren soğutucu akışkanlı cihazını piyasaya sunarak bu konuda sektörde öncü oldu. Biz de Türkiye'deki ilk HFO'lu (yüksek frekans salınımlı havalandırma) soğutucu akışkan içeren soğutma grubunu pazara sunarak sürdürülebilir ürün ve mühendislik çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Bu tarz pazarda yenilikçi ve teknolojik çözümlerimiz ile gerek yerel gerekse uluslararası alanda ilgili sektör dernekleri ve devlet kurumlarına bilgi birikimimizi aktarıyoruz. Gelecekte de hem daha verimli ve çevreci hem de iklimlendirme sektöründe konforu artıran ve kullanıcı dostu ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz. 


Çalıştığınız şirket bünyesinde yaptığınız projeler, yenilikler, ürünler ileilgili hep göz önünde tuttuğunuz bir faktör veya kural var mı? 

“Mümkün değil”, “Imkansız” denilen birçok şey artık hayatımızın bir parçası haline geldi. 
Değişime ayak uydurmak zorundasınız ya da değişimi yaratmak... En güzeli ise ikisini bir arada yapabilmek. Biz de stratejik planlarımızı bu iki olguyu bir arada hayata geçirmek üzerine yapıyoruz. 


= 


Yeni ürünlerden bahsetmeden önce ve daha önemlisi, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişiyor. Buna hazır olmak ve yön vermek öncelikli hedeflerimiz arasında. 
Ürünlerimizi tanıtabilmek için müşterilerimizi showroomlarımıza kadar yormadan, showroomlarımızı onların ayağına götürmek üzerine çalışıyoruz. Ürünü görüntülü 

olarak incelerken, teknik ve ticari tüm sorularına profesyonel ekiplerimiz sayesinde ulaşabilmelerini istiyoruz. Bu sayede ev ve ofislerinde diledikleri iklimlendirme koşullarını sağlarken, zaman ve mekân konforundan 

da fedakârlık etmemiş oluyorlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, kapılarına kadar ürünlerimizi teslim ediyoruz. 


Bununla birlikte biz, iklimlendirmenin yanı sıra iç hava kalitesinin de çok önemli olduğunu 


yıllardır vurguluyoruz, önemsiyoruz. 
Türkiye'de ise hava temizleme cihazları yeni yeni ön plana çıkmaya başladı. Gerek Carrier gerekse Toshiba markamız ile 

son teknolojiye sahip hava temizleme sistemlerimizi kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. 

Yenilenebilir enerji sistemleri yakın gelecekte hayatımızın her noktasına temas ediyor olacak. Bu alanda çalışmalarımız var, “güneşe” güveniyoruz ve inanıyoruz. Büyüsü bozulmasın diye çok detay paylaşmadan, yakın zamanda güneş ile tarlalarımızı ıslatacağız diyerek bu sorunuza da cevap vermiş olayım. 


Geçtiğimiz aylarda Alarko Carrier "Beyaz Bayrak’ Ödülünü aldı. Bu ödülün başarısının sırrını ne olarak görüyorsunuz? 


Beyaz bayrak, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) standartlarına göre “Düzgün İş” yapan işletmelere verilen bir ödül. Düzgün iş ise İnsan onuruna yakışır çalışma koşullarında, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun, sosyal güvenlik imkanları ile sendika aracılığıyla temsil edilebilme olanaklarına sahip, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı, yaptığı iş karşılığında hak ettiği ücreti alabilme olarak ifade edilebilir. Bir şirket için başarının sırrı da tüm bu kriterleri sağlamaktan geçiyor. Biz de Alarko Carrier olarak çalışma arkadaşlarımızın güvenliği 

ve refahını her zaman ön planda tutuyoruz. 
Bundan sonra da aynı şekilde üretime, ihracata ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Beyaz Bayrak ödülüne sahip ilk işletmeleri arasında yer almak onur verici bir durum. 


Bu sektörün sizi en çok zorladığı nokta neresidir? 

İçinde bulunduğumuz sektör hem insanların yaşam alanlarıyla iç içe hem de teknoloji 

ve Ar-Ge ile yakından ilişkili. İnsanların yaşam alanlarına konfor sağlayan ürünler 


Пе temas etmek öncelikle çok güzel bir duygu. Bunun yanında bu teknolojinin üretimi ve geliştirilmesi için çok ciddi bir Ar-Ge yatırımına ve mühendislik becerilerine ihtiyaç var. Biz her yıl ciromuzun yüzde 2'sini Ar-Ge çalışmalarımız için ayırıyoruz. 
Çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan katma değeri yüksek ürünlerden elde ettiğimiz kazanç ile büyüyor, buradan aldığımız motivasyon ile yeni Ar-Ge çalışmalarımıza da her yıl daha fazla kaynak ayırabiliyoruz. Tam olarak beni zorladığını söyleyemem ancak Ar-Ge alanındaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmeyi, 

bu alandaki yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz. 


2022 yılının yarışma 
üçüncüsü Fotoğraf 
İbrahim Şimşek 


Sürdürülebilirlik, iklim ve sera gazı, atık, su, enerji gibi birçok çevre başlığı şirketinizin ana konusu. Bu konularda insanlarımızın yeteri kadar bilinçli olduğunu düşünüyor musunuz? Bilinçlendirmek için nasıl yollar izlenmeli? 

İklim ve çevre konusundaki toplumsal farkındalığımız 10 yılda ciddi oranda artış gösterdi. 10 yıl önce çok daha az sayıda kişinin gündeminde olan bu konu, bugün tüm iş dünyasının gündemine yerleşti. 
Özellikle pandemi nedeniyle karşı karşıya kaldığımız zorluklar, sürdürülebilirlik, iklim 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değişikliği, küresel ısınma gibi sorunları çok daha yaygın şekilde konuşulur hale getirdi. Her ne kadar zorlu bir deneyimin sonucu olsa da geldiğimiz noktayı olumlu buluyorum. 
Ancak, alınacak çok daha uzun mesafeler olduğunu düşünüyor, bu alanda sorumluluk almayı kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Toplumsal farkındalığın geliştirilmesi için hem şirketlere hem de bireylere önemli görevler düşüyor. Son yıllarda, eğitimden sanata pek çok farklı alanda konuyu odağına alan çalışmalar yürütülüyor. Bu alandaki faaliyetlerin çoğaltılması, toplumsal farkındalığı güçlendiriyor. 
Bunun yanında, iş dünyasında çok sayıda şirket ve kurum, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla süreci destekliyor. Bu alanda yaratılan faydanın daha görünür hale gelmesiyle, ilgi ve farkındalığın güçleneceğine inanıyorum. 


Alarko Carrier'in bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması, çevre sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için önemli bir platform sağlıyor. Bu yarışmanın amacına ulaştığını ve ilgilenilen konuya katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 


Fotoğraf yarışmamız ile dünyamızın, doğanın ve gezegenin karşı karşıya kaldığı sorunların daha görünür olmasına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Yarışmamız sayesinde yaratılan her bir farkındalığın, çözümün bir parçası olacağına inanıyoruz. 


Alarko Carrier olarak uzun yıllardır bu konunun 


bilincindeyiz, faaliyetlerimizi de bu hassasiyetlerle şekillendiriyoruz. Sadece Küresel İklim Değişikliği 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Küresel İklim Değişikliği 
Fotoğraf Yarışması 


Fotoğraf Yarışması ile değil, bu konudaki farkındalığı farklı çalışmalarla da 
destekliyoruz. 2021 
yılında yaptığımız 
“İklim Okuryazarlığı 
Araştırması"nı çok önemsiyoruz. Bu araştırmanın çıktıları doğrultusunda toplumsal bilinci artırmaya dönük olarak başka neler yapabileceğimizi, toplumla ve 

kanaat önderleri 

ile ne tür ortak faaliyetler yürütebileceğimizi değerlendiriyoruz. 


Yarışmada ele alınan bu konu üzerinde fotoğraf ile mesaj vermenin önemini ve etkisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İnsanları harekete geçirmek ve farkındalık yaratmak için fotoğrafın gücüne inanıyor musunuz? 

Günümüzde milyonlarca kişi, iklim değişikliği sebepli felaketlerin yıkıcı sonuçlarından etkileniyor. Ülkemiz de coğrafi konumu açısından en riskli bölgeler arasında yer alıyor. İklim değişikliğinin yalnızca doğa olayları ile değil, yaşam hakkı ile de bağlantılı olduğunun farkına varmamız gerek. Her yıl yarışmaya, kurumuş göllerimizden yaşamını yitirmiş canlılara, dev yıldırımlardan yıkıcı doğa olaylarına kadar çok çarpıcı fotoğraflar geliyor. Bu konuda hepimizin üzerine düşen ciddi sorumluluklar var. 10 yıldır düzenlendiğimiz ve kamuoyunu iklim değişikliği hakkında bilinçlendirmeyi amaçladığımız yarışmaya gösterilen ilginin her yıl artması, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. İnsanları harekete geçirmede fotoğrafın gücü yadsınamaz bir gerçek. Bu sebeple de her yıl Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması'nı düzenliyoruz 

ve hem sektörde hem de toplumda farkındalık yarattığımıza inanıyoruz. 


ADN ə Autarc 5000 


wz 


GÜNEŞ ENERJİSİ İLE 
2 SAATTEN KISA SÜREDE TAM ŞARJ! 


PATONA Platin Powerstation Autarc 5000, 5120Wh kapasitesi ile güçlü ve hafif bir enerji kaynağıdır. 
2200W kalıcı gücü sayesinde klimalar, buzdolapları gibi ev aletlerinden tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. 5 priz, 2 USB-C РО, 4 USB-A, 3 DC ve 1 çakmak girişi ile çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. 51 kg ağırlığıyla diğer benzer modellere göre 9060 daha hafiftir. Güçlü, taşınabilir ve çeşitli cihazlar için ideal bir güç kaynağıdır. Powerstation taşınabilirliği için uzatılabilir tutamak ve sağlam tekerlekler sunar. Entegre saklama bölmesi, kabloları ve küçük parçaları düzenler. Detaylı tasarımı ve uzun ömürlü kullanımıyla PATONA Powerstation Autarc 5000, elektrik kesintisinde evlere geçici güç sağlar. 1800W AC ile 3 saatten az, güneş enerjisiyle 2 saatten kısa sürede şarj olur. MPPT denetleyici güneş enerjisini verimli kullanır. Solar modül XT60 konnektörü ile bağlanır. 

*KUTU ÖLÇÜLERİ: 69,20x41,30x59,50cm (ExBxY) | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ: 55,00x29,00x48,00cm (ExBxY) | NET AĞIRLIK: 51KG | BRÜT AĞIRLIK: 58KG 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DÖRT KÖŞE | MERİH AKOĞUL 


Merih 
Akoğul 
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Ölüm ve Fotoğraf 


Kültürsüzlüğün ayrık otları gibi boy attığı, cahillerin kan bağı olmaksızın birbirleriyle akraba olduğu, geçmişini bilmemize rağmen karanlık geleceği yeterince dikkate almadığımız 

bir çağdayız. Doğa iklim kriziyle, eriyen buzlarla, kuraklıkla, orman yangınları, depremler ve sellerle bizi uyarıyor. 

Biz ise olup biten karşısında -eğer kendi coğrafyamıza dokunmuyorsa- hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. 


Günümüzde çalışmak ve bunun sonucunda liyakat ile bir yere gelmek boş bir heves, hatta beyhude bir çaba olarak görülüyor. Tüm inanç sistemlerinde, yaşarken cehennem ile korkutulan insanlar, yaptıkları doğru olmayan her şeyi kendi akıllarınca bir bahane uydurarak çıkarları doğrultusunda yorumluyorlar. Ve yaşadıkları hayatı cehenneme çeviriyorlar. 
Ortaya çıkan her negatif davranış biçimi, eylemin niteliğine bakılmadan kimin kime ne yaptığıyla değerlendiriliyor. Zahiri düşmanlar yaratarak savaşıyorlar. Elbette, nişan alacak hedef olmadan bir yayla okun yapabileceği fazla bir şey yoktur. 


Arşimet prensibinden haberli olmak, yüzme bilmeyenin boğulma sürecini ne kadar geciktirebilir? Teori ile pratik, tıpkı fotoğraftaki biçim ile içerik gibi belirli bir dengede olmak zorunda. Anlatılmak istenen mesele ya ritüellere dönüşmüş biçimin esiri oluyor ya da içeriğin bataklığında kaybolup gidiyor. Başlangıçta “Okul” denilerek uyarılan insan, tıpkı hayvanlar gibi içgüdülerinin kurbanı oluyor. 
Akıl devreye girmediği zaman düşünce esintileri yegâne gerçeklik olarak kabul ediliyor. Ve tüm veriler inanma ediminin içinde mayalandırılarak soyut bir hal alıyor. Bu durum adeta akıl hastalarının davranış biçimlerine benzer psikiyatrik hadiseleri hatırlatıyor. 


Düşüncenin geride kaldığı her durumda büyük sorunlar çıkması kaçınılmazdır. 
Yetersiz mühendislik anlayışıyla yapılan gemi elbette yüzmeden batacak, hızı zorlanan tren raydan çıkacak, insanlığın geleceği için uzaya gönderilen füze üzerinde gerektiği kadar çalışılmadığı için daha ilk kilometrelerinde patlayarak parçalarına ayrılacaktır. Bilim aklın vitrini gibidir, insanlığa yarayacak her şey oradadır. Teknolojinin varlığı ve kurallarının yerine getirilmesiyle de uygarlığın basamakları birer birer çıkılacaktır. 


Bilgi, kültürün başlangıç meridyenidir. Her şey oradan yola çıkar. Duyguların da devreye girmesiyle, sanat için gerekli olan ortam yaratılmış olur. Teknoloji, gereksinimlerin önüne geçtiğinde, bilinçsiz üretime yataklık eder. Kültürün önü kapanır. Dünya için hiçbir şey eskisinden daha iyi olmayacaktır. 
Kıyamet, sadece evrenin sonlu olmasıyla ilgili bir varsayım değildir. Felakete tellâllık yapılan dünyada, yok oluşun ganyanını oynamaktadır insanlar. 


Entelektüelliğin cehaletle kırılan ruhunu teselli etme konusunda genellikle sanat devreye girer ve üretimlerle toplumun ruhunda 

bir arınma yaşanır. Dünyayı kötülük ve erdemsizlikle donatmak isteyenler, genelde güzelliği göremeyen, müzikten edebiyata kadar birçok sanat dalından haz alamayan, sanat eserleri ve sanatçı ile karşılaştıklarında rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar, bu cehennem azabını karşı karşıya geldikleri insanlara aktarabilmek için ellerinden geleni yaparlar. 


Sanat, evrenin kültür burçlarını özenle korur. 
Bu kale düşerse, insanın ruhu da kötülük tarafından esir alınacaktır. Zihnin direncini yükseltmek konusunda sanatçıya büyük görevler düşmektedir. Her sanat yapıtı bireysel bir dışavurum olarak gözükse de en azından toplumun aydınlanmaya açık bilinçli kesimine büyük hizmetler verecektir. (Fakat bu arada sanatın kendini aşan, sloganlarla örülü, estetiği arka plana atılmış, plastik 


değerlerden yoksun örnekleri kara sularımıza asla girmemektedir.) 


Şiirde önemli olan dizedir, müzikte ise melodi; anlatılmak istenen sloganlaştırılarak ön plana çıktığında sanat değerinden kaybeder. En azından zamana karşı olan savaşımını yitirir. 
Bu durumda, ideoloji çöktüğünde sanat da çöker. Ne bir inancın ne bir dogmanın ne 

bir milliyetin ne doğulan memleketin ne tutulan futbol takımının ne üyesi olunan derneğin sanatsal üretimle doğrudan ilişkisi olmamalıdır. Sanatın kendine ait güzergâhı vardır. 


Belleği diri tutma konusunda sanatçıya büyük görevler düşmektedir. Savaş kaybedilirse eğer, bu kez de sanatın teselli edici yönü devreye girer. Dünyada, anlar üzerinden değer kazanan belge fotoğrafı kadar faydalı az şey vardır. Kötülerin en belirgin yanı ruhlarının asla huzur bulmayacak olmasıdır. İyi insanlar, düşüncelerini sanat yapıtlarına dönüştürüp resim, şiir ve fotoğraflarıyla hatırlanacak, ölümlerinden yüzlerce yıl sonrasına kalıp ışıklarını yaymaya devam edeceklerdir. 


Kimileri dondurduğunu söylese de fotoğraf anları öldürür. Her şey ölüm katılığına bürünür ve farklı bir enerji yaymaya başlarlar. 
Fotoğrafta görülen nesne ve kişiler -her ne adar eski tanımıyla da olsa- objektif önünde gerçekleşmiş olarak kabul edilir. Yapay zekâ hayalken, insanlar kendilerine gösterilenleri doğru olarak kabul etmek zorunda bırakılmışlardı. 


Bir annenin rahminden dünyadaki serüvenlerine başlayan insanlar, yaşam biçimleri nasıl olursa olsun en çok yüz 

yıl içinde ölümle buluşacaklardır. Üstelik yaşarken hastalıklarla mücadele edecek, ölünce de vücudunun ürettiği kurtlarla kısa bir sürede yok olacaklardır. Ölüme karşı kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ve unutulmaması gereken, kurtların kemiremeyeceği tek şey ruhlardır. Sanatçılar ve sanat yapıtları... Tüm bu yok oluştan geriye sadece onlar kalacaktır. 
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ENSTANTANE ESTETİĞİNİN BABASI 
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“Kamera konusunda çok özgürdüm. Yapılacak doğru 


şeyin ne olacağını düşünmedim. 
Yaparken iyi hissettiğim şeyi yaptım.” 


Savaş, yurtsuzluk ve nihayetinde göçmenlik deneyimleriyle kazandığı bakış açısını sanatına yansıtan bir fotoğrafçının 


hayat hikayesi bu. 


- Yazı: Şahinder ÖNDER FİŞENK 


İLK YILLARI 


Robert Frank 1924'te İsviçre'nin Zürih kentinde doğdu. Başarılı ve iyi eğitimli bir Yahudi iş adamı olan Frankfurtlu babası Hermann Frank, aynı zamanda sanatsever, amatör bir fotoğrafçıydı. 
Baselli annesi Regina'ise zengin bir fabrikatörün kızıydı. Frank'ın bir de kendisinden büyük bir erkek kardeşi vardı.1935 yılında Nazilerin yükselişe geçtiği sırada Frank Ailesi, diğer birçok Yahudi ailesi gibi Alman vatandaşlığından çıkarıldı ve pasaportları iptal edildi. Bunun üzerine vatansız kalan aile, İsviçre vatandaşlığına başvurdu. Genç Robert, İkinci Dünya Savaşı dehşetinin sona ermesini, ailesi ile İsviçre'de bekliyordu. Bu arada 1941 yılında liseden mezun olduktan sonra fotoğrafla ilgilenmeye başladı. Aynı apartmanda yaşayan fotoğrafçı 

ve rötuşçu Hermann Segesser'in yanına çırak olarak girdi. Ertesi yıl, kendisini İsviçre'nin aktif dergi, gazete ve kitap yayıncılığı endüstrisiyle 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tanıştıran, Zürih'in ticari о Е 


Wolgensinger için çalışmaya başladı. 1944'te Cenevre'de Victor Bouverat'ın asistanı oldu. 
Burada kapsamlı bir eğitimden geçen Frank, 
1946'da elle ciltlenmiş ilk fotoğraf kitabı 40 
Fotos'u yayınladı. Sadece beş yıldır foto 


ışık ve formun kullanıldığı sira Frankin gelecekte yapacağı işlerin habercisiydi. Yeni bir fotoğraf ustası doğuyordu! : 


AMERİKA'YA GÖÇ 

İsviçre, İkinci Dünya Savaşı sırasında her ne adar güvenli bir yer olsa da Frank, Nazizim etkisi ve tehdidi nedeniyle burada da birtakım kısıtlamalar yaşıyordu. Bu nedenle 1947'de İsviçre'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. New York'a geldikten ısa bir süre sonra Harper's Bazaar'ın efsanevi sanat yönetmeni Alexey Brodovitch arafından işe alındı. Brodovitch'in yenilikçi öğretilerinden ilham almasına rağmen, dergideki atmosferi boğucu buldü. 1947'nin sonlarında işi bıraktı. 


Frank, ABD'de yaşadığı ilk birkaç yıl boyunca birkaç gezi yaptı. 1948'de Orta ve Güney Amerika'ya gitti; Peru'da dolaşmadan ve fotoğraf çekmeden önce Küba, Panama, 


kitabı, Mary's Booku hazırladı. Bü AVrupa'gezisi sırasında İspanya ve İtalya'da da seyahat etti ve 


fotoğraf çekti. 
Brezilya ve Bolivyayı kısaca ziyaret etti. Bu gezi sonunda 39 fotoğrafı içeren, “Peru” 1950'de ABD'ye dönen Frank, Edward Steichen adında spiral ciltli bir kitap yayımladı. ile tanıştı ve New York'taki Museum of Modern н Art'ta düzenlenen “51 American Photographers” 1949'da sanatçı Mary Lockspeiser ile sergisine katıldı. Kısa süre sonra da ма А tanıştıktan kısa bir süre sonra Avrupa'ya gitti. evlendi. Şubat 1951'de oğulları Pablonun. - ля 


Hedefi yıl sonuna kadar Paris'te yaşamaktı. 
Ancak önce ailesini görmek için İsviçre'ye geçti. Orada, ertesi yıl evleneceği Mary'ye adanmış 74 fotoğraftan oluşan eşsiz bir 


doğumundan sonra, Robert ve Many iki yillik Bir süre için Avrupa'ya döndüler. Bü sefer Paris, Londra, Zürih, Galler ve İspanya'da kaldılar. 
Frank ziyaret ettiği yerlerin karakterini ifade 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eden unsurlara odaklandı. Valencia'da boğa güreşlerini, Londra'da bankacıları, Paris'te çiçekleri, sandalyeleri ve sokak satıcılarını fotoğrafladı. 


1952'de Black White and Things adını verdiği el yapımı kitabını yaptı. 72 fotoğraftan oluşan ve üç bölüme ayrılan kitabın girişinde de Antoine de Saint-Exupery/den kısa bir alıntıya yer verdi: “Kişi yalnızca kalbiyle doğru görebilir; esas olan gözle görülmez.” Bu alıntı Frank'in hayata ve fotoğrafçılığa bakışının bir özetiydi. 


Mart 1953'te New York'a dönen Frank, McCall's, Vogue ve Fortune gibi dergilerde serbest foto muhabiri olarak çalışmaya devam etti. Saul Leiter, Diane Arbus 

gibi çağdaşı fotoğrafçılarla tanıştı. Jane Livingston'ın New York Fotoğraf Okulu olarak Simon Guggenheim Memorial Vakfı'na burs adlandırdığı oluşumun kuruluşuna yardımcı başvurusunda bulundu. Fotoğrafçı Walker oldu. Evans'ın yanı sıra Steichen ve Brodovitch'in tavsiye mektuplarıyla 1955 baharında burs kazandı ve ABD'yi baştan başa gezeceği bir gezi ile ödüllendirildi. Frank, hayatında ilk kez, Detroit, Dearborn, Michigan, Miami, New Orleans, Houston, Los Angeles ve Chicago gibi yerlerden geçerek ABD'yi dolaşıp fotoğraf çekiyordu. Belirlenmiş bi güzergahı yoktu. Ailesini de yanına almışt ve sonraki iki yıllarını yollarda geçirdiler. 


Bu arada Mary, Nisan 1954'te kızıları Andrea'yı doğurdu. Amerika'ya yerleşen ve artık iki çocuklu bir aile sahibi olan Frank, Amerikan yaşamının hızlı temposuna ve paraya aşırı vurgu yapan toplumsal yapısına uyum sağlayamıyordu. Amerika'yı zorlu bir yer olarak görüyordu. Fotoğraflarının daha geniş çapta yayımlanmaması onu hüsrana 


r 


gacie Frank, 760 makara filmle çıktığı bu 16 bin 1955'te Edward Steichen tarafından Modern ilometrelik yoldan 28 bin kare fotoğrafla Sanatlar Müzesi'nde (MoMA) düzenlenen döndü. у P 


Frank bu fotoğraflar arasındân Siyah beyaz 
83 ikonik kare seçti. Bunlarla 1958 yılının 
asım ayında “Les Américains” adıyla 


ve 9 milyon ziyaretçi tarafından görülen The Family of Men sergisine 7 fotoğrafı 

ile katıldı. Bu sayı, katkıda bulunan diğer kişilerin çoğundan daha fazlaydı. Bu sergide 


Fransa'da; 1959'da dönemin ünlü Beat ve sonrasında basılan katalogda yer alması uşağı Yazarı Jack Кегоцасіа ШШШ И nedeniyle daha fazla tanınırlık kazandı. зав ə 


de ABD'de The Americans adıyla bir ki | THE AMERICANS çıkarttı. Fotoğraf dünyasında artik hiçbir 
1954 sonbaharında, başvurusunda yazdığı şey eskisi gibi oImaya c Аа mə | 


gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde oplumunun bugüne kadarki en ayrıntılı ve 


к > f en dürüst analizlerinden biri olan bu Kült özgürce fotoğraf çekmek ve Amerikan 

m. çalışması ile aralarında Магу Ellen Mark, toplumunu kayıt altına almak” için John 


a 
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FROM THE BUS 

1958 yazında, The Americans'ın Fransa'da ilk 
çıkışını yapmasından birkaç ay önce Frank, hareketli görüntü denemeleri yapmaya başladı. Ancak tüm kalbiyle film yapımcılığına yönelmeden önce, From the Bus adlı başka bir fotoğraf serisi daha yaptı. “Amerikalılar” projesinin eşsiz özgürlüğünden sonra Frank, bu kez fotoğraflarını hareketli bir New York şehir otobüsünün penceresinden çekerek bakış açısını büyük ölçüde kısıtladı. Yayaları yürürken, beklerken ve bazen de hareket halindeyken yakalayan bu fotoğraflar, hareketsiz ve hareketli fotoğraflar arasındaki boşluğu dolduruyordu ve enstantane estetiğinin kusursuz birer örnekleriydi. 


SİNEMA'YA BAŞLAMA 

From The Bus projesinin arkasından Frank, hızla film yapımcılığına başladı. 
Büyük sanatçıların kendilerini asla tekrar etmemeleri gerektiğine inanıyordu ve film yapımında yeni bir ifade biçimi bulmuştu Film endüstrisine girmek, Robert'in 

Elliot Erwitt, Diane Arbus gibi çağdaş Amerikan kariyerinde büyük bir değişime işaret etti. 


fotoğrafının büyük ustalarının da takip edeceği İlk filmi, Kerouac tarafından yazılan 1959 
büyük ve önemli bir geleneğin temellerini tarihli Pull My Daisy filmi oldu. Filmde Allen atmıştı. Ginsberg, Gregory Corso, Peter Orlovsky 


gibi ünlü Beat çevresinden insanlar oyuncu 


Dört bölümden oluşan kitapta Frank, Amerikan olarak yer aldı 


halkını siyah ve beyaz, askeri ve sivil, kentsel 


ve kırsal, yoksul ve orta sınıf fark etmeksizin Ardından gelen The Sin of Jesus Мед eczanelerde ve lokantalarda, şehir sokaklarında My Brother gibi filmlerle паўай боуцпса buluşurken, cenazelerde yas tutarken ve toplamda çeşitli uzunluklarda yaklaşık otuz arabaların içinde veya çevresinde toplanırken avangart film yaptı. Ancak en sansasyonel görüntülemişti. Delici vizyonu, şiirsel iç görüsü filmi Cocksucker Blues adıyla yaptığı ve 


ve farklı fotoğraf tarzıyla Frank, ülkenin yüzeyinin Rolling Stones'un turne sırasındaki yoz # hemen altındaki politikayı, yabancılaşmayı, gücü görüntülerini içeren belgeseldi а ve adaletsizliği ortaya koyuyordu. İçeriğindeki vü fotoğraflar dönemin popüler dergilerinde і NY görülen sağlıklı, basit fotoğraflardan çok uzaktı. önü “il котос Jack Kerouac kitabın önsözünde “Ви fotoğrafları gördükten sonra bir müzik kutusunun mu, yoksa bir tabutun mu daha hüzünlü olduğunu bilemeyeceksiniz” diyordu. “ 


1963'te Frank, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oldu. Ancak takip eden on Yılda, 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Kanada'da daha fazla zaman geçirmeye başladı. 1969'da Mary'den ayrıldıktan sonra, 1970'te sanatçı June Leaf ile Cape Breton Adası, Nova Scotia'daki Mabou'da bir ev satın aldı. “Nova Scotia'ya kaçtım. Sadece yalnız kalmak istedim. Cocksucker Blues fiyaskosunun ardından bunu istedim” diyordu. O ve Leaf 1975 yılında evlendiler. 


Buraya taşındıktan sonra, Frank hayatında birtakım talihsizlikler yaşamaya başladı İlk olarak, arkadaşı.ve ortağı Danny Seymour, Güney Amerikaya yelken açarken ortadan kayboldu. Kızı Andrea, Guatemala'nın Tikal kentinde bir uçak kazasında hayatını kaybederken, oğlu Pablo önce hastaneye 


kaldırıldı ve ardından şizofreni teşhisi kondu. 


Frank tüm bunların ardından münzevi bir hayat tarzını benimsedi; film ve videoya 

ilgi duymaya devam etse de fotoğrafa 

geri döndü ve 1972'de ikinci fotoğraf 

kitabı The Lines of My Hand'i yayınladı. Bu çalışma büyük ölçüde kişisel fotoğraflardan oluşuyordu ve dolayısıyla kitabı “görsel bir otobiyografi” olarak tanımlandı. 


Mabou ve New York arasında hareket etmeye devam etmesine rağmen Frank, 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“röportaj fotoğrafçılığı tarzının eski olduğunu ve artık bunun bir anlamı olmadığını" iddia ederek çok fazla göz önünde bulunmadan film yapımı ve farklı fotoğraf formatları arasında geçiş yapmaya ve otobiyografi temasını denemeye devam etti. 1974'te bir Polaroid kamera ile denemeler yapmaya başladı. 1975'te renkli film yüklediği ucuz bir plastik kamera olan Lure kamera ile çektiği fotoğraflara makine yapımı renkli baskılar kullanarak kolajlar yapmaya başladı. 


SON YILLARI 
Bu yıllar boyunca Frank sık sık teki bir b v birden fazla negatif bastı. Ваше yapıştırıcı ы! 
ve hatta çivi kullanarak tekibir sanat бае eserinde çok sayıda baskıyı birleştirdi. Metni negatiflerine çizerek ve baskılarına kalın, bazen kaba harflerle yazarak görüntünün kutsallığını daha da bozdu. Fotoğrafları, «© * yoğun bir şekilde kişiselleşti. 


1994'te Ulusal Sanat Galeri 

Frank: Dışarı Çıkmak' adlı b 

1995 yılında kızının anısına sanatçil r 

sağlayan Andrea Frank Vakfi'ni kurdu. 5 
Е мА 


2004'te Tate Modern'de sergilenen “Robert Frank Storylines” isimli serginin ardından genellikle ödüller konusunda ikircikli olmasına rağmen, prestijli Roswitha Haftmann Ödülü'nü almak için 2004'te Avrupa'ya gitti. 


1995 yılında oğlunu da kaybeden Frank 

daha fazla içine dönük bir yaşantıyı tercih etti. Halkın karşısına çıkmamak için çoğu röportajı reddediyordu. Bazı sanatçılar için müzik videosu yönetmek veya kendisi için önemli olan fotoğraf işleri dışında çok fazla iş almıyordu. Frank, 9 Eylül 2019'da Nova Scotia Cape Breton Adası'ndaki Inverness Konsolide Memorial Hastanesi'nde 94 yaşında öldü. 


FOTOĞRAFÇILIĞI 

Robert Frank uzun kariyeri boyunca hareketli ve hareketsiz görüntü alanında birçok işe imza atmıştır. Ancak hiç kuşkusuz en başarılı işi The Americans projesi olmuştur. Frank, kendisine ait olmayan bir ülkede, ABD'nin coğrafi, ekonomik, ırksal ve dinsel çeşitliliğinin gerilimlerini dikkat çekmeden yakalayan bir yabancı röntgencinin gibi hareket etmiştir. 
İçerik ve biçim olarak benzersiz olan bu proje, dünya çapında birçok fotoğrafçıya ilham kaynağı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kitabın 1959'da yayınlanan 

ABD baskısının girişinde Kerouac'ın “Frank 
83 fotoğrafla “Amerika'dan hüzünlü bir şiir 
sağmıştır” sözü yazar. 


Robert Frankın ilk gençliğinde deneyimlediği savaş, yurtsuzluk ve nihayetinde göçmenlik, kişiliğini ve sanatını etkilemiş, kendi 

deyimiyle “mücadele eden insanlara sempati duymuştur”, Kuralları koyan insanlara karşı da bir güvensizliği vardır. Eserlerinde bu belirgin bir biçimde göze çarpar. 


ABD'ye yerleştiği ilk yıllarda benimsediği Beat felsefesi, yaptığı işlerin ana teması olmuştur. 
Beat Kuşağı ve felsefesinin ortaya çıkışı, yolculuklara ve yer değiştirmelere dayanır. Yol, sonu gelmeyen arayışın simgesidir. Anlamsa 


arayışın kendisindedir. Beat Kuşağı'nın felsefi özü olan Zen, bu anlamı bulma üzerine kuruludur. Bu kuşak için önemli olan, bir yere varmaktan ziyade 'yolculuğun kendisi'dir. 

İşte Robert Frank da hayatını bu felsefe doğrultusunda yaşamış ve sanatını icra etmiştir. Hem sıra dışı hem de siradan olanı yakalamış ve sanatının önünde hiçbir şeyin durmasına asla izin vermemiştir. 


New Yorker Dergisi Eleştirmeni Janet Maleom tarafından “Yeni Fotoğrafçılığın Maneti” olarak adlandırılan Frank, aynı zamanda 'enstantane estetiği'nin babası olarak kabul edilir. 


Frank, samimi fotoğrafçılık alışkanlıklarının çoğunu sinema dünyasına taşıdığı için, otoğrafçılıkta olduğu kadar sinemada da oldukça sıra dışı ve başarılı işlere imza atmıştır. 
amerasının önündeki nesneleri aydınlatma onusundaki deneyimi ve farklı bakış açısı nedeniyle yaptığı filmler, zamanlarının gerçek birer fenomenleri haline gelmiştir. 20. yüzyılın en etkili fotoğrafçılarından olan Robert Frank, hayat tarzı, felsefesi ve farklı bakış açısı ile yeni nesil fotoğrafçıları etkilemeye devam etmektedir. 
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„2 KITA 
“T YARIŞ 


Sıcaktan buhaldığımız şü аа sizi İstanbul Boğazı'nın serin'sularında gerçekleşen 35 .Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na götürmek istiyorum. İki kıtayı bir araya getiren kulaçların atıldığı etkinlikte bugüne kadar binlerce sporcu İstanbul Boğazı'nın serin sularında Asya kıtasından'Avrupa 
EY kıtasına doğru yüzdü. Bense bu'sene 77 ülkeden 2 
“ bin 600'den fazla sporcunun bu müthiş mücadelesini fotoğraflamak için iki kıtanın tam ortasındaydım. 


аба 


Ши ə — Yazı ve Fotoğraflar: Mahmut CİNCİ 


Ülkemiz coğrafyası sahip olduğu iki boğaz sebebiyle Asya ve Avrupa kıtaları arasında spor etkinliği yapmak için çok uygun bir ülke. 
İki kıtayı birleştiren spor faaliyetleri, projeler geçmişten günümüze yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Ancak bu etkinliklerden biri var ki tam 35 yıldır yapılmakta: Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 


Sabah 06:00'da otelimden etkinlik alanı olan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'na doğru yola çıkarken, gün güzel İstanbul'un üzerine yeni doğuyordu. Sanki o binlerce insanın gece yarısı doldurduğu Taksim Meydanı'nda değilmişim gibi ortalıkta in cin top oynuyor. 
Dolayısıyla taksi bulmak düşündüğümden kolay oluyor. Kısa bir yolculuktan sonra Cemil 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Topuzlu Parkı'na ulaşıyorum. Saat 06:45 suları. Sporcular yavaş yavaş etkinlik alanına giriş yapıyorlar. Bana verilen bilgi doğrultusunda çekime başlıyorum. 
Genel alan fotoğraflarını aldıktan sonra Türkiye'nin en iyi sunucularından olan Sevgili Mustafa Özben'in sesinden sporcuları taşıyacak olan gemilerin kalkmak üzere olduğunu öğreniyorum. 
Gemi mi? Evet, üç tane şehir hatları vapuru sporcular için bekliyor. Bu vapurlar 2 bin 600'den fazla sporcuyu Cemil Topuzlu Parkı'ndan aldıktan sonra Kanlıca'ya götürecek ve daha sonra 

bu üç gemi yan yana durmak suretiyle sporcular, son geminin önüne yanaşan mobil iskeleden boğazın serin sularına kulaç atmak için girecekler. Bir başka deyişle yarışın startı gemiden verilecek. 
Tabi sporcuları taşıyacak olan gemilerin harekete hazırlanması demek, benim de bineceğim basın teknesinin hareketine az bir zaman kalması demek. Basın teknesini kaçırmam demek ise hemen hiçbir şey çekememem demek, o yüzden benim için kırmızı çizgi, o gemiye zamanında binmek. Risk almayıp basın teknesindeki yerimi alıyorum. 
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ÇEKİM HİKAYELERİ | MAHMUT CİNCİ 


Sporcuların içinde bulunduğu gemiler hareketlenince biz de peşlerinden Kanlıca'ya doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 6,5 km'lik bir rota bu. Sporcular aynı rotayı yüzerek geri dönecekler. Kanlıca'ya vardığımızda gemiler yerini almış ve artık yarışın başlangıç saati bekleniyor. 
Benim çekim yönüm doğuya baktığı 

için ters ışıkta kalıyorum. Tabi basın teknesindeki tüm basın mensupları da aynı şekilde... Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır tabi ama ben kendi adıma bu gibi durumlarda RAW çekim yaparak Adobe Camera Raw'da (kimisi Lightroom vb kullanır) gölgeleri gerektiği kadar açmayı tercih ediyorum. RAW dosyalar bana bu alanı sağlıyor. Kullandığım Nikon 29, 3 farklı RAW kayıt seçeneği sunuyor. İşe göre bunlardan birini 
seçiyorum. Start verilmesiyle birlikte 2 
bin 600'ü aşkın sporcu, kademeli olarak suya atlıyor. İlk start anlarını aldıktan sonra teknemiz rotasını finish” alanına yöneltiyor. Amacımız ilk sporculardan önce varıp sudan ilk çıkacak yüzücülerin görüntüsünü almak. Yaklaşık yirmi dakika süren bir yolculuktan sonra tekrar Cemil Topuzlu Parkı'na ulaşıyoruz ve işte ilk sporcularımız finish alanında görülmeye başlıyor. Sonrasında yoğun kalabalıklar şeklinde yarışı tamamlayan sporcular objektiflerimize yansıyor. Yarışta kadınlar 
genel klasmanda Burcunaz Narin 42 
dakika 54 saniye ile birinci olurken, erkekler genel klasmanda ise 41 dakika 
22 saniyelik derecesi ile Doğukan Ulaç 
birinciliği elde ediyor. 


Kariyerimde ilk defa fotoğrafladığım 35. 
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı benim için son derece keyifli olmasına rağmen bir o kadar da yorucu bir etkinlikti. Bunun en büyük sebebi sıcak hava! 30-35 bin adım attığım etkinlikler kadar yorucu oldu diyebilirim. 
Sabah 06:45'te çalışmaya başlayan deklanşörüm, 13:00 sularında görevini tamamladı. Şimdi sizleri yarışta Nikon Z9'umla çektiğim birkaç güzel kareyle baş başa bırakıyorum. 
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En güzel anılara, 


Şık tasarımlı, az yer kaplayan, stüdyo kalitesinde fotoğraflar basan Canon Selphy CP1500 kompakt yazıcıyla 
100 yıla kadar dayanan fotoğraflar basın. 


BERLİN NOTLARI | TAMER BAYRİ 


Tamer 
Bayri 
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Borlin Notları 


Bize sanki hırlayarak bakan huzursuz bir 

öpek... Fotoğraftan bile nefesini yüzünüzde hissediyorsunuz. Tüylerinin büyük bir kısmı güneşin ışınları altında parlarken, burun kısmı gölgede ayboluyor. Çekim sırasında bu sokak köpeğinin, gelecekte siyah beyaz bir simge fotoğrafı olacağına dair bir fikri var mıydı acaba? 


Her üç ayda bir yenilenen sergi geleneğini sürdüren C/O Berlin, bizleri galerilerinde bir fotoğraf ustası ile daha buluşturdu. 20. yüzyılın Japonya'daki en önemli otoğrafçılarından biri olan Daido Moriyama-San, 
1938 yılında İkeda-Osaka'da doğdu. Güncel fotoğrafı 
değiştiren sanatçılardan biri olan Moriyama'nın sergisini bir ay içinde iki kez ziyaret ettim. 


İlk gittiğimde fotoğrafların büyüsüne kapılıp 

yalnızca sergiyi izlemek için galeride dolaştım. 

Daido Moriyama'nın bugüne kadar sergilenmemiş fotoğraflarının yanı sıra renkli fotoğrafları da sergi salonun duvarlarında yerini almıştı. Bu muhteşem ortam, sergiye ikinci kez gidip yazmam için adeta davetiye çıkarıyordu. 

Benim için asıl önemli olan, birçok kez ziyaret ettiğim Japonya'yı bir kez daha Moriyama'nın gözünden irdelemenin yanı sıra kendi Japonya fotoğraflarımı 

da sorgulamaktı. Renkli, ışıltılı, hiçbir duvar parçası dahi reklamsız, yazısız bırakılmayan hareketli ve kalabalık şehir sokaklarını ustaca soyutlamıştı Moriyama. Bu serideki siyah beyaz, flu, ifade ve anlatım gücü yüksek olan fotoğrafları değerlendirmek benim için gerçek bir sınav ve sarsıcı bir deneyimdi. 


Moriyama, fotoğraf felsefesini, “Gördüğümü çekerim, gereksiz bilgileri, şekilleri elerim ve anlatmak istediğimi sanatsal olma kaygısı olmadan betimlerim. Fotoğrafın kurallarını değiştirmeye zorlamadan, tekrara gerek olmadan üretirim." sözleriyle sergi salonun ikinci katında gösterimde olan video söyleşisinde en ince ayrıntısına kadar anlatıyordu. 


Büyük bir özenle hazırlanmış sergide, kronolojik düzenlemenin yanı sıra temalara da dikkat edilmiş; tarih, yer ve kişiler ayrıntılı olarak belirtilmiş. Moriyama'nın tanınmış ikonik fotoğrafları büyük ebatlarda duvar kâğıdı 

olarak sergilenirken, dijital sunumlarda diğer fotoğraflarına da yer verilmiş. Yeni ve ilk kez sergilenen fotoğraflar ise çerçeve içinde 

küçük ebatlarda, renkli fotoğraflar da ayrı bölümde duvarlara kolaj olarak geniş bir alanda sergilenmiş. Fotoğrafların yanı sıra ilk olarak Daido Moriyama'nın yalnızca Japonya'da basılmış dergiler ve baskısı olmayan kitap taslakları da sergi salonunun sonunda izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. 


Fotoğrafların bize neler anlattığına gelirsek: 
60 yıllık fotoğraf kariyerinde Daido Moriyama, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'yı, çektiği belgesel fotoğraflarıyla analiz ederken, fotoğrafın kendisini de sorguluyor. Bir yandan kendine özgü fotoğraf dilini ve özgün yorumunu tüm eserlerinde gösterirken, diğer yandan da gerçekçiliğin salt sunumunu ana öge olarak ön plana çıkarıyor. Kitle iletişim araçları ve reklamcılık, toplumsal tabular ya da gündelik hayatın teatralliği Moriyama fotoğraflarının başlıca konularını oluşturuyor. 


Daido Moriyama, savaşın yaralarını saran Japonya'nın, batılılaşma ile olan ilişkisini 

ve çatışmasını yorumlarken Andy Warhol 

ve William Klein gibi Amerikalı sanatçıların fotoğraf yaklaşımlarından büyük ölçüde esinlenmiştir. Keskin bir dille Japon tüketici toplumunu görüntüler üzerinden aktaran Moriyama, yaşamın içinden seçtiği fotoğraflarla tüketim konusuna da dikkat çekmiş, arşivini farklı bağlamlarda değerlendirerek serilerini oluşturmuştur. Büyütmeler, parçalanmalar, eklemeler ve abartılı görüntü çözünürlük denemelerini, öncü bir ruhun görsel yoğunlukla olan derin ilişkisi olarak değerlendirilebiliriz. 
Sergide dört ana bölüme ayrılan retrospektif sunumları; Camera Mainichi Dergisi ile olan ilk 


deneyimler ve sonrası, Asahi Camera ile fotoğraf gerçekçiliğinin incelenme dönemi, deneysel çalışmaları içeren Provoke Dergisi dönemi ve 

de seyahat yılları başlıkları altında özetlemek mümkün. Bu avangart eserler, kendilerine özgü benzersiz bir estetik anlayışı kırpılmış, bulanık 

ve yüksek grenli sıra dışı fotoğraflar üzerinden oluştururken, aynı zamanda yeni nesil Japon fotoğrafçılara ilham vermektedirler. 


Moriyama, 1980 sonrasında salt gerçekçilik üzerine araştırmalarla, görsel-lirik çatışmasının yansımaları, şehirlerin bellek gücü ve konsept derinliği gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. 

Bu sergi üç yıllık ön çalışma sonucunda Daido Moriyama Fotoğraf Vakfı ve Instituto Moreira Salles ortaklığında gerçekleştirilmiş olup C/O Berlin, Avrupa genelinde ilk durak olma özelliğini taşımaktadır. 
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PORTFOLYO | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF KULÜBÜ 


PORTFOLYO 


ARELFOTO 


İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 
FOTOĞRAF KULÜBÜ 


Arelfoto, bir diğer adı ile İstanbul Arel Üniversitesi Fotoğraf Kulübü, 2011 yılında İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından kuruldu. Kulübün temel amacı, üyelerinin estetik kaygıyla fotoğraf çekmelerini hedeflemek ve fotoğraf sanatına dair bakış açısı kazandırmak... 
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Arelfoto bugün, Prof. Dr. Güler Ertan'ın danışmanlığında 450'den fazla üye sayısına ulaştı. 
Kulüp üyelerimiz, sanatsal ve sosyal etkinlikler doğrultusunda takım ruhu ve uyumlu ekip çalışmasının öneminin farkına varıyor. Kulüpte ayrıca, önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturmak ve bu günleri kalıcı kılmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. (18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çanakkale ve Gelibolu yarımadasına ziyaret, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası nedeniyle Anıtkabir'e ziyaret gibi). Milli duyguları unutmamak ve milli değerlerin sonsuza kadar yaşaması için önemli gün ve haftalarda bu faaliyetleri her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 


ulüp kurulduğundan bu yana, şehir içi ve şehir dışı geziler, fotoğraf sergileri, yarışmalar, eğitimler gerçekleştirdik ve İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde, alanında uzman birçok saygın otoğrafçıyı ağırladık. 


Etkinlikler kapsamında Hilmi Nakipoğlu Kamera üzesi ziyareti ile fotoğraf makinelerinin arihçesine dair bilgiler alarak, çekmiş olduğumuz siyah beyaz fotoğrafların karanlık odada baskısını aldık. İstanbul'un birçok noktasında fotoğraf 


gezileri düzenleyerek, şe arkadaşlarımızla İstanbu 


hir dışından ilk defa gelen 
'u fotoğraflayarak şehri 


yeniden keşfettik. Bunun yanı sıra okul içerisinde fotoğraf çekim workshopları/eğitimleri düzenledik. 


Fotoğrafın doğayla olan i 


işkisinin kaçınılmaz bir 


bütünlükte olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu kapsamda yapmış olduğumuz Arboretum 


gezisinde birçok renkli, d 


oğanın sınırsız sayıda 


vermiş olduğu eşsiz güzellikteki hareketi, fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdik. Dönem sonunda seçtiğimiz tema dahilinde fotoğraf yarışması 


düzenledik. Düzenlenen 


yarışma sonucunda 


dereye giren eserler üniversitemiz tarafından ödüllendirildi. Gelecek yıllarda daha fazlasını başarmak ve kendi yıllık fotoğraf dergimizi 


yayınlamak planlarımız b 


ulunmaktadır. 


Bu bağlamda üniversite kulüplerinin seslerini duyurmada yardımcı olan GezginFoto Ailesi'ne teşekkür eder, yayın hayatında başarılar dileriz. 
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PORTFOLYO | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF KULÜBÜ 


Fatih Sağdıç 


Ceyhun Öztürk 
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Erdem Kuruca Selin Çavdar 
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İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF KULÜBÜ 


PORTFOLYO 


Nur Sena Bektaş 
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Dünya Değişmeden 


Okyanuslar yükselmeden 
Nehirler çekilmeden 
Denizler tükenmeden 
Buzullar erimeden 


Şimdi yepyeni maceralara, masmavi ufuklara yelken açıyoruz. 


(İR) cunyadeismeden.com dunyadegismeden © Dünya Değişmeden DÜ [РА 


© 0212 296 64 46 (©) 522204 43 21 DEĞİŞMEDEN 


FOTOTARİH | TÜRKİYE CUMHURİYETİ FOTOĞRAF DERGİLERİ 


Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Dolayısıyla 1OO YILDA YAYIMLANAN 
TURKIYE FOTOGRAF 


Bu sayıda dört dergiden söz edeceğiz. İlki fotoğrafın her yönüyle ilgilenmiş ve Fotoğraf 

Dergisi'nden sonra en uzun süre yaşayan Digital PhotoLine. ikincisi dünyadaki ilk fotoğraf fanzini 

Gölge; çıkış amacı ve yayınlarıyla ilginç bir dergi. Üçüncüsü bir dernek dergisi olan Kontrast. 
Dördüncü dergi ise Photoshop Magazin'dir. 


Dergilerden alıntılara, orijinaline sadık kalınarak, herhangi bir düzenleme / düzeltme yapılmadan yer verilmiştir. 


22. DIGITAL PHOTOLINE 


Etna Yayıncılık tarafından Nisan 2002 tarihinde -ayda bir çıkmak üzere- İstanbul'da yayımlandı. 
Sahibi M. Bahattin Apak, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Başar Tunçel'dir. 


21 X 29,5 cm boyutlu dergi, kapak dahil 68 sayfa olarak 
çıkmaya başlamış, 2010 yılından itibaren ise iki ayda bir ve 76 sayfa olarak yayımlanmıştır. Tamamı kuşe kâğıda renkli olarak basılmış ve 8-20 sayfa reklama ayrılmıştır. 
Birinci sayıdaki editör yazısı şöyledir: 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* Yazı ve Foboğraflar: Hasan Ababaş / hasanababas99©holmail.com 


Р опе ..... 


Fujifilm FinePix 
6900200т'и İnceledi 


Piyasadaki En Ucuz 
Dijital Kameralar А 


1 


< 


Kameraların 
Alternatif 
Kullanım 
Alanları 


“Dijital Teknoloji Dört Koldan Atağa Kalktı 


geliştiğini gözlemliyoruz. [...] 


© En hizli gelişen alanlardan biri olan dijital görüntüleme teknolojilerinin, dört ana koldan inanılmaz bir һаа. m 


Difital görüntüleme teknolojilerinin dört ana kolundan biri, basılı ortamdan görüntü alan dijital tarama * teknolojileri. Dijital kameraların gelişmesiyle pabucunun dama atıldığı sanılsa da özellikle eleme ilintili 


» basın ve yayın dünyası için çok kritik bir önemi var. [...] 


Bütün bu teknolojilerin birbiriyle bütünleşmesi sonucunda 'dijital fotografi’ kavramı ortaya çıkıyor. Bu ay birinci sayısını yayınladığımız Photolinel, her ay bu dört atardamarın nabzını tutacak bir dergi olarak sizlerin 


beğenisine sunmayı planlıyoruz. [...] 


Bu ay 601ncı sayfamızda dijital kameraların en temel özelliklerinden bahsettiğimiz köşemizde, önümüzdeki aylarda tarayıcılar, yazıcılar ve yazılımlar hakkında pek çok temel bilgi bulabilirsiniz. [...]” 


Dergi, konuları genel başlıklar altında işlemektedir. Örneğin Dijital Fokus (dijital ürün, yurt çapında fotoğraf haberleri), Yeni Ürün İnceleme (fotoğraf ekipmanı, yazılım), İşin Püf Noktası (Photoshop dersleri), Foto Albüm (okuyucu fotoğraflarını değerlendirme) gibi başlıklar yanında, Dosya başlığı altında (fotoğraf ve malzeme teknik bilgileri), Foto Gezi, Röportaj, Portfolyo ve bağımsız fotoğraf yazıları yer almaktadır. Bu bağlamda -örnek olarak- şu yazılara yer verilmiştir: Sualtında Milyon Renk Avcıları, Portre Fotoğrafçılığı, 

Kar Fotoğrafı Çekmenin İncelikleri, Mağara Fotoğrafçılığı, Gürültüyü Kesin!!! Dijitalde 'Noise'e Саге..., Tripodlar, Makro Safari, Mimari Fotoğraf Çekim Teknikleri, Fotoğrafta Işık Saati ve Gölge Kullanımı, Manzara Fotoğraflarının Dayanılmaz Çekiciliği, En Popüler Filtreler, Algılayıcılar gibi yazılar. 
Yazarlardan daha çok yazanları şöyle sıralamak mümkün: Emre İkizler, Orhan Cem Çetin, Ahmet Hoşbakan, Barış Şimşek, Cenk Gençdiş, Martine Atalay, Mehmet Özşimşek, 


Murat German, Adnan Onur Acar gibi imzalar. 


2020 Şubat sayısı ile dijital yayına geçmiştir. 


Başar Tunçel” 
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23. GÖLGE / Fotoğraf Fanzini 


Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nden Cenk Mirat Pekcanattı ve üç arkadaşı tarafından, Eylül 
2003 tarihinde İstanbul'da yayımlanmıştır. 


"Bağımsız" bir fotografik düşünme ve görme platformu oluşturmak amacıyla yola çıkan bu dört kişi, fanatik bir dergi (fotoğraf fanzini) olarak “Gölge”yi çıkarmışlardır. 


Fanzin, İngilizce FANatik ve magaZİNE kelimelerinin kısaltmasıyla oluşturulan basılı bir materyaldir. Fanzin, belirli bir konu üzerinde (edebiyat, resim, fotoğraf, müzik vb.) yayın yapar. Genellikle süresi belirsiz, fotokopi vb. yollarla çoğaltılır ve parasız dağıtılır. 


Gölge Fanzin, 14,8 X 21 cm boyutunda, turuncu renkli bir kâğıda 20 ile 80 sayfa arasında ve yaklaşık üç ayda bir çıkmak üzere yayımlanmıştır. Sunuş yerine kabul etmemiz gereken “Gölge Manifesto” şöyledir: 


imekte... Fotoğraf eğitimi verilen — 

İ a “durum hiç de iç açıcı değil, çünkü 

“her bölüm ağır elamanlarının dayattığı, fotografik 

© anlayışın idame edebilmesi soplantısıyla hareket 

f ет К eler. Yeniliklere hemen hiç şans yok. 

 Teşvikler hep kendi benzerlerini yaratmaya yönelik. 
En 

ЁН 

İşte böyle bir ortamda kurulan 'Gölge Fotoğraf Grubu, aşağıda sıralanmış olan girişimleri kendine misyon edinerek, faaliyetlerine start vermiştir. (...J Fakat hepsinden önemlisi dünya 

— çapında kabul gören bir Türk Fotoğraf Ekolü'nün 

_ oluşabilmesi için her türlü platformda mücadele 

edeceğiz. 


Yani, gölge gibi takipte olacağız. 


“Işığın Olduğu Her Yerde Gölge de Vardır.” 


уел падр li rr 
Ee” 


Gölge, dünyada ve Türkiye'de yayımlanan ilk fotoğraf fanzinidir. İçeriği tamamen fotoğrafla ilgilidir. İşlediği konular deneme, röportaj, sergi ve albüm eleştirisi, çeviri, çeşitli alıntı ve karikatürlerden oluşmaktadır. Kendi kadrosu dışından gönderilen yazıları da yayımlamaktadır. Yedinci sayıdan itibaren sanal ortamda (e-dergi olarak) yayımına devam etmektedir. 


24. KONTRAST / Aylık Fotoğraf Gazetesi Derneklerde her yönetim kendine göre bir 

tarz oluşturur. Kontrast da ebadı, sayfa sayısı bakımından değişiklikler yaşayarak elli beş sayı çıkmıştır. Kontrastın yayın hayatını üç aşamada ele almak gerekir. 


Birinci Aşama: İlk sayısı Mart 2003 tarihinde AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) tarafından -ayda bir çıkmak üzere- Ankara'da yayımlandı. Sahibi Gülser Günaydın, Yazı İşleri Sorumlusu Gülçin Tellioğlu'dur. 
İlerleyen zaman içinde yazı işleri ve yayın kurulunda değişiklikler olmuştur. 


29,5 X 41,5 cm ebadındaki gazetenin tamamı mat kuşe kâğıda siyah beyaz ve kahverengi olarak basılmıştır. 
Fotoğrafların tamamı siyah beyazdır. 8 sayfa olarak yayımlanmıştır. 

İlk sayıdaki sunuş yazısı şöyledir: 


! yete fotoğrafın ulaştığı noktada, 

af derneklerinin öneminin yadsınamaz olduğudur. 
ye yola çıkan ‘Gazete Kontrast; fotoğraf 

çalış 


icisinin nabzını tutarak günceli yakalamaya Irken; akıllardaki soruları sorup, yanıtlarını bulmaya $ çalişacak. Г.] 
h ayın kurulunda görev alan arkadaşlara buradan teşekkür etmek gerekir; tamamen iyi niyetle ve karşılıksız — çalıştılar. Ödülleri ise okurlardan gelecek tepkiler olacak. 
“Nevi şahsına münhasır bir gazete olacağı ümidi ile © hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Işığınız bol olsun. 


Gülser Günaydın” 


Buluntu Fotoğraf ve 


Bu ebatta 10 sayı çıkan gazete, 11. 
sayıdan itibaren 14. sayıya kadar, 21 X 
30 cm ebadında 16 sayfa ve -iki ayda 
bir çıkmak üzere- fotoğraf dergisi” olarak yayınına devam etmiştir. 


İkinci Aşama: Yeni gelen yönetim kurulu Kontrast'ı bülten olarak çıkarmaya karar verdi. Sahibi Gökhan Demirer, Yazı İşleri Müdürü Ceyda Taşdelen ve daha sonra Hasan Atabaş olmuştur. 14,5 X 20,5 cm ebadındaki 
32 sayfalık bülten daha çok dernek 
etkinliklerine yer veren, atölyeleri anıtan ve birkaç da fotoğraf yazısını içeriğine alıyordu. İki buçuk yıl bülten olarak çıkmıştır. 


Üçüncü Aşama: Yeni yönetim, bu 
bülteni yok sayarak, Ocak - Şubat 2010 
arihinde 15. sayıdan itibaren Kontrast'ı aynı ebatta ve 32 sayfa olarak yayımlamaya başladı. Zamanla sayfa sayısı artırılmış, 48. sayıdan sonra üç ayda bir yayımlanmaya başlamıştır. 50. 
sayı ve sonrasında çıkış zamanları daha 
uzun sürelerdir. Bu dönemde 5 ile 10 
arasında reklam alınmıştır. Bu haliyle dergi, zaman zaman, üç ayı aşarak elli beşinci sayıya kadar yayımlanmıştır. 
2022 yılı başında gelen yönetim 

-zarar ettiği gerekçesiyle- derginin çıkarılmamasına karar vermiştir. 

Üç aşamalık dönemde; İnternette Fotoğraf, Fotoğrafta İmza Üzerine, Işıkla Yazmak, Fotoğrafın Çocukları, Kim Bu Fotoğraf Editörü?, Yaygın Eğitim Kurumlarında Fotoğraf Eğitimi, Fotoğrafın Gücü, Mekânsal Bellek 

gibi yazılar yayımlanmıştır. Yazarlar 

ise Orhan Cem Çetin, Tuğrul Çakar, Hasip Pektaş, Gökhan Demirer, Ali Rıza Akalın, Gülser Günaydın, Cengiz Engin, Özcan Yurtalan, Orhan Alptürk, Serpil Yıldız, Hasan Atabaş gibi isimlerden oluşmaktadır. 
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25. PHOTOSHOP MAGAZIN 

Grafik Market tarafından -ayda bir çıkmak üzere- 
2005 Eylül ayında İstanbul'da yayımlandı. Sahibi 
Ali Şener, Yazı işleri Murat Akçiçek'tir. Yazı işleri zamanla değişmiştir. 


21 X 29,5 cm ebadında ve kapak hariç 60-112 sayfa olan 
derginin tamamı kuşe kâğıda renkli olarak basılmıştır. 
Yaklaşık 13-15 sayfası reklama ayrılmıştır. 

İlk sayıdaki “EDİTÖRDEN” yazısı özetle şöyledir: 


photos shöp 


© Bu ilk sayıyla birlikte bize kenetleneceğinizi ve dergimizi vazgeçilmez bir rehber olarak göreceğinizi ümit ediyoruz. 

© Adobe Photoshop ve ilgili alanlarda tüm sorularınıza yanıt 

bulabileceğiniz bir platform olarak düzenledik bu dergiyi. 

E] 

Dergimiz farklı düzey kullanıcılara yönelik bölümleriyle 

hem programı öğretmeyi hem güncellemelerden haberdar 

eylemeyi hem de programla ilgili diğer yazılımları, püf 

noktalarını, araç gereçleri incelemeyi hedefliyor. 


[-] İlk sayılarda meydana gelebilecek hataları, eksiklikleri, zamanla sizlerin de yardımıyla aşacak ve dergimizi yararlı ve gerekli bir kaynak haline getireceğiz. Bizlere başarılı 

bir yayın dönemi, sizlere de zevkli bir izleme deneyimi diliyorum. 


Özlem Paker” 


Dergiyi medya, reklam, fotoğrafçılık başta olmak 

üzere birçok sektör takip etmektedir. Fotoğrafçılık sektöründeki gelişmelerin yanında, dijital fotoğrafçılığın olmazsa olmazı Photoshop öğretimi de işlediği konular arasındadır. Dergi Photoshop programının püf noktalarının yanı sıra, fotoğrafçılıkla ilgili makale ve fotoğrafçılarla söyleşiler yayınlamıştır. Yazarlar arasında Ali Şener, Muammer Ulusan, Sabri Varol, Mehmet Güven, Ali Kaya, Özgür Çetin, Gülcan Sümer, Erhan Meydan, Hikmet Aysel, Yiğit Köroğlu gibi isimler yer almaktadır. 70'li sayılarda kapanmıştır. 
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TAŞINABİLİR GÜÇ, 
HER GÖRÜNTÜNÜZDE 
SİZE EŞLİK EDİYOR! 


VPOLED16 


ViewSonic VP16-OLED taşınabilir monitör olağanüstü renk kalitesi ve kullanım Кс istediğiniz yerde istediğiniz görüntüyü HDR400 ve 1,07 milyar renk (10Bit) ile gerçek efe kalitesini yakalayın, anı kaçırmayın! 


EE 


PANTONE 


д с Pantone Onaylı vievvsonic.com.tr 


viewsonic.com/tr/colorpro/ 


OAA) / VievvSonicTR ViewSonic | ColorPro” 


FOTOFİKİR | ADEM MELEKE 


YAPAY ZEKA İLE SANAT YAPILABİLİR Mİ? 


Akıl hastanesinde bir mülakat esnasında 

“Bu yaptığın şeylere sen resim diyorsun ve 

bu yeteneğin Tanrı'nın hediyesi olduğunu söylüyorsun. Ancak kimse resimlerini almıyor ve bence bunlar güzel olmayan resimler. Peki Tanrı sana neden böyle bir hediye versin” minvalinde bir soruya Vincent van Gogh şöyle cevap vermiştir: "Belki de Tanrı beni henüz doğmamış insanlar için ressam yaptı." Sanata adanmışlığı daha iyi anlatan bir cümle duymadım. 


Sayı doğrusunda eksi sonsuzdan gelen sayılar sıfır noktasına vardıklarında pozitife geçerler 

ve bir, iki, üç diye saydığımız dizin, artı sonsuza doğru gider. Bir yaratana veya başka bir başlangıç sebebine inananlar için (yani tüm insanlar için) sayılar sıfırdan başlar ve 1'e kadar alınan yol tamamlanınca insan ya da başka bir deyişle “idrak, somut varlık ve irade' başlar. Bu nedenle say denildiğinde 1'den başlarız. 


İşte van Gogh için 0 ile 1 arasındaki yol, yaratılma sürecidir ve Tanrı'nın onu maceracı bir ressam olarak yarattığına inanarak “Seçimimden dolayı değil, kaderden dolayı maceracıyım” sözü ile bunu teyit eder. 


Elbette konu sadece yaratılışa inananlar için 

böyle değildir. Yaradılışa inanmayanların da etik yolculuğu aynı prensiple sürmektedir. İnsanlardan bir insan olmak çileli bir yolculuktur. Bu yolculuk emek, fedakârlık, önsezi ister. 


İster bilim insanı ister sanatçı ister politikacı isterse bir işçi olsun, insanlığın bu yolculuğundan haberdar olan herkesin çabası, insanlığın gelişimine katkı sunmak ve bu katkının zincirleme devam etmesini sağlamaktır. Keza biz de bugün binlerce yıllık kadim miras zemin üzerine bir şeyler inşa etme çabasındayız. Bu yolculukta en temel dürtü ölümsüzlüktür. “İnsan kendisini hatırlayan son kişi öldüğünde gerçekten ölür" sözünü bilirsiniz. Hatırlanmak, hele iyi hatırlanmak insan için göreceli de olsa ölümsüzlüğün tek somut yoludur. 


Konuyu sanat özelinde ele alacak olursak, “Sanat nedir” sorusuna verilen genel kabul görmüş bütün tanımlar içerisindeki temel ortak nokta “Sanat fail gerektirir” ön şartıdır. 


Çünkü bir sanat eserinin (yine sanatın tanımında yer alan bir faktör olan) izleyici üzerindeki etkisi 


sübjektiftir. İzleyici, tanısın tanımasın, sanatçı ile bağ kurar, empati geliştirir. Bu empati, sempati 

- nefret düzleminde bir karşılık bulur. Artık o sanat eseri sanatçının olduğu kadar, çağına göre izleyicinin yorumu ile bir bütündür ve izleyicinin atkısı ile yeni düşünce biçimleri ya da yeni duygu 'ormlarında yer alır. 


Sezen Aksu bir şarkı sözünde “Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir" der. Benim burada anladığım her şarkının acıdan bahsetmesi gerektiği değildir. 
Esas mesele, insanın olgunlaşmış hemen her duygusunun acıdan geçmesidir. Mutluluk, başarı, sabır, yalnızlık acıdan geçer ve ancak o zaman basit bir analoji olmaktan çıkar, gerçeğe dönüşmüş hisler olur. Bu, tüm sanat eserleri için böyledir ve acıdan geçmeyen sanat yoktur. 


Sanat, fail, izleyici ve acı meselesini bir kenarda tutup, sanatın tanımındaki ikinci önemli faktöre geçelim. Bütün sanat eserleri aslında içinde eksiltme olan bir taklit formudur. Algımızı oluşturan kâinat tam bir bütündür. Tüm yeteneklerimizi ve hayallerimizi bu bütünlük sınırlar. 


Sanatçının yaptığı temel şey, bir 'var olmuş'un ormunu “eksiltme sınırları” içerisinde değiştirerek, onu, hisleri, deneyimleri, amaçları doğrultusunda opyalamaktır. Eksilterek kopyalama yapılan bu süreçte eksiltme, izleyicinin algısı ile birleşerek, tam ters yönde yoğunlaştırmaya, çoğaltmaya neden olur. Örneğin birbiri ardına gelen sadece üç-beş nota ile yoğun duygu fırtınalarına girebiliriz ya da bir manzara resmine bakarken, orada olduğunu hayal ettiğimiz kokuları ve esintiyi hissedebiliriz. 


İşte bu eksiltmeyi yapabilen sanatçı, eksilterek yarattığı yeni formda bilinçli ve bilinçsiz olarak endinden bahseder. Yarattığı form onun idraki çerçevesinde bir parçadır. İzleyiciden istediği de aynı idrak düzeyinde olmasıdır. 


Yazıyı uzatmamak için sanatın tanımındaki diğer aktörlerden bahsetmeyeceğim çünkü son tahlilde diyeceklerime yetecek argümanları yazdığımı düşünüyorum. 


Peki, sanat ile ilgili düşüncelerimden sonra şu soruya gelelim: Yapay zekâ ile sanat yapılabilir mi? 


Öncelikle yapay zekanın “аг olan tüm bilgi ve deneyimlere' veri olarak sahip olacağı bir günün 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gelmesi olası değildir. Çünkü sadece insanın değil, kâinat düzeninin temelinde öngörülemezlik ve 

kaos esastır. Bu kaos ve öngörülemezlikte eksiltme miktarına ve şekline her sanatçı kendisi karar verdiği için, sanat eserlerini öngörmek mümkün değildir ve bu da sanat eserini eşsizlik mertebesine yükseltir. 
Bu eşsizliği sadece sanat kuramı açısından değil, bilimsel açıdan da açıklamak isterim. Teoremlerin detaylarıyla sizi sıkmak istemediğimden, matematik ve fiziğin anlaşılabilir kısmı ile birkaç örnek vermek isterim. 


Fizik kanunlarına göre bir sigaradan çıkan dumanların, hiçbir şekilde birbirinin kopyası şekiller oluşturması mümkün değildir. Çünkü bu şekiller anlık değişen binlerce parametreye bağlıdır (hava akımı, nem, yükseklik, yerçekimi, ışık, üfleme şiddeti, yanan kimyasalın yapısı vs.) ve bu parametrelerin sabiti mümkün değildir. 


Yine bilimsel olarak dört günden daha uzun süre önceden tam isabetle hava tahmini yapmak mümkün değildir. Evet birbirini takip eden hava sistemleri nedeniyle bazı öngörüler yapılmaktadır ancak yedi gün ileriye tahmin yapılması gerektiğinde bu oran yüzde seksenlere inerken, aylık ve yıllık tahminlerde yüzde elliyi bile bulamamaktadır. 
Bunun temel nedeni sigara dumanındaki gibi parametreler olmakla birlikte, hava sistemlerini oluşturan sayı evrenlerinin düzensizlik ve kaos teoremine bağlı olarak tekrara düşmemek üzere belli aralıklarla değişmesidir. Hemen şu soru aklınıza gelmiş olabilir: Eğer tüm datayı kaydedebilirsek 

hava durumunu yıllarca ileriye tam isabetle tahmin edemez miyiz? 


Hayır bu mümkün değildir! Pi sayısını hepiniz bilirsiniz; 3,14 ile başlayan sayının devamında sonsuza giden ve asla tekrarlanmayan bir sayı 

dizisi yer alır. Virgülden sonra 762'nci basamakta (Feynman Basamağı) ansızın 9 sayısı tekrar etmeye başlar ve pek çok acemiye göre Pi sayısı burada biter. Oysa sadece 6 kez tekrar eden 9, sonraki 
basamakta yerini 8'e bırakır. Bugün Pi sayısının 13 
trilyondan fazla basamağı hesaplanabilmiştir. Hava durumunu belirleyen faktörler de tıpkı Pi sayısının basamakları gibidir. Hep bitti dersiniz ama bitmez, bitmediği gibi, bir anda çok uzak tahminler yapmaya başlarsınız. Depremler, hatta beyin tümörleri bile bu sayı dizini gibi değişkenlikler gösterirler. 


İnsan beyninde de böyle bir algoritma işler. Bu nedenle zevklerimiz değişir, kime neden âşık 


olduğumuz açıklanamaz, hormonal dengelerimiz nedensiz değişimlere uğrar. Parmak izimiz gibi acı eşiklerimiz ve mutluluk düzeylerimiz kestirilemez derecede farklılıklar gösterir. 


İşte insanın ve kâinatın tüm bu öngörülemezliği aslında sanatın omurgasını oluşturan eserlerin yapı taşıdır. Sanatçı yani fail, öngörülemez bir yapıdır, izleyici öngörülemez bir yapıdır. Her ikisi de bir sanat eserinde bir araya geldiklerinde öngörülememiş geçmişlerinden taşıdıkları “acıdan geçmiş” duygularla bağ kurarlar. Üstelik bu bağın yapısı da yeni ve sonsuz sayıda bir öngörülemezliktir. 


Yukarda belirttiğim gibi yapay zekanın depoladığı insani veriler sabit olacağından, buradan ortaya çıkacak kopyalar özgün ve eşsiz olmayacağı 

gibi öngörülebilir olacaktır. Evet, daha bugünkü seviyede bile yapay zekâ kullanılarak estetik ve gerçekten ilginç resimler, fotoğraflar, hatta besteler yapılabilmekte. Ancak sanat kesin biçimde “estetik” ve гіпс tanımlarına sıkıştırılamaz. 


Fotoğraf özelinde bir Vivien Maier karesi üzerinden bu konuda bir yazı daha yazdım ama o yazıya gelecekte yer vereceğim, aklınızda bulunsun. 


Şimdi özetle şöyle fotoğrafı da sanat çerçevesinde düşünecek olursak zaman, mekân, nesne ilişkisinde bir fail olan fotoğrafçının eseri ancak izleyicinin idrak katkısı ile sanat formuna bürünebilir. 


Son tahlilde saydığımız bu temel nedenlerle yapay zekâ ile üretilen yapıtlara hiçbir zaman sanat eseri denemeyecektir. Benim için imkânsız görünse de yapay zekanın sanat formu üretebilmesi halinde bile insan bunu istemeyecektir. 


Uzun bir yazı oldu farkındayım ama benim maharetim daha kısa anlatmaya yetmedi. Üstelik bu konuda daha söyleyeceğim çok şey var. 


Gelin görün ki sözün büyük sanatçısı Ahmet Hamdi Tanpınar usta, bundan tam 62 yıl önce “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanında benim bin sözcükle anlatmaya çalıştığımı iki cümle ile anlatmıştır: 


“Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır... Bu da gösterir ki zaman ve mekân, 


insanla mevcuttur!” 
en (Mike 
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SEYAHAT DÜNYANIN UCUNDAKİ BAŞKA CENNET 


Е 


печ есет ааа 


Dünyanın Ucundaki 
Baska Cennet 


Yangınlar çıkar, madenler çıkarılır, koylara bakan ormanlar yok olur, buralara oteller inşa edilir, bir sezon sonra o oteller turistlerini ağırlar. İlçe belediyesi kanalizasyonunu denize bıraktığı için pis su tanklarını denize boşaltmanın vicdani rahatlığını yaşayan tekne sahipleri, marinalardaki 

kirliliği göz ardı eder. Denize kıyısı olan oteller ve 'beach' adı altında 

hizmet veren, gün ortasından itibaren gürültü kirliliğiyle dikkat çeken işletmeler sayesinde bölgenin yerel halkının kıyıyla ilişiği kesilir. Sonra da cennet koylar drone'la çekilir; yerel halktan seçilmiş bir iki kişinin gözlerinin içi gülen birkaç görüntüsü de aralara serpiştirildi mi “Türkiye Cenneti"nin tanıtım filmi hazırlanır. Bu cennet, alım gücü sahibi herkese kısa dönem ama ‘sınırsızca’ kiraya verilir. Sonrası malum... Elimizdeki cenneti hunharca tüketirken ve tüketim nesnesi olarak sınırsızca, hoyratça kullanılmasına izin verirken, ülkemizden 14 bin km ötede başka bir cennet, kendi çizdiği sınırlara uyan herkese kucak açıyor. Üstelik bu cennetin başında da iki Türk var: Selen ve Tunç Yavuzdoğan. 


Yazı: Müge ARAL 
Fotoğraflar: Tunç Yavuzdoğan 
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Doğa Dostu Tatilin 
Uzaktaki Adresi 


Endonezya'da Batı Papua'da bir bölge olan Raja Ampat'a ulaşmak için İstanbul'dan Jakarta'ya, oradan Sorong'a uçmak ve ardından da tekneyle yolculuk yapmak gerekiyor. Adını yerel bir mitolojik 

öyküden alan Raja Ampat bir adalar topluluğu. Bu takımada birçok endemik türe de ev sahipliği yapıyor. Bölgenin dalış meraklılarının ilgisini çekme nedeni tam da bu. Zengin mercan varlığı sayesinde 'Mercan Üçgeni' olarak adlandırılan Raja Ampat'ta “Papua Kaşifleri (Papua Explorers) adındaki dalış köyünü kuran Yavuzdoğan çiftinin Endonezya'da kurdukları sistem, Türkiye için örnek olabilecek bir yatırım. Bölge halkının yaşadığı geleneksel evlerden, tamamen organik yerel malzemeler kullanarak 15 tane inşa ettiren Tunç Yavuzdoğan, en küçük ayrıntısına kadar düşündüğü bu tesiste sadece dalış meraklılarını değil, bölgede doğa dostu tatil yapmak isteyen herkesi ağırlıyor. 
Fikir sahibinin yaşadığı çevreye saygı duyarak yatırım yapmasının sonuçlarıysa kalıcı 
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2013 yılında kapılarını açan Papua Kaşifleri Tatil 
Köyü'nün arkasında büyük bir emek yatıyor. 
Endonezya'nın doğu ucundaki bu bölgede böyle bir projeyi tasarlamak kadar hayata geçirmek de kolay olmamış. Yağmur ormanlarının içinde kamp yaparak bölgeyi tanıyan ve hayal kurmaya başlayan Tunç Yavuzdoğan, girişimci arkadaşı Serkan Köse'yle birlikte 50 yıllığına istediği araziyi Endonezya devletinden kiralamayı başarmış. Bulundukları bakir bölgede otel 

fikrini hayata geçirmek için kolları sıvamışlar. 
Birçoğumuzun otel dendiğinde aklına gelen resimden çok farklı olarak yerel dokuya saygılı, tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı 

su üzerinde bungalovlar inşa ettirmişler. 

Tüm bu bungalovların inşası için gerekli 

yapı malzemelerini civar köylerden tekneyle toplamayı başarmışlar. Oluşturdukları bu sistem, bölge halkına da fayda sağlamalı düşüncesiyle, köylerdeki insanlara dalış liderliği, kaptanlık ve İngilizce eğitimleri vermişler. Çalışan ekip, yerel halktan oluşuyor. Karşılıklı büyüme ve gelişme mantığı üzerine kurdukları bu sistem, zaman içinde sosyal sorumluluk projelerinin doğmasına da vesile olmuş. 


Dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olan 


Mercan Üçgeni'nin merkezinde yer alan bu ekolojik tatil köyü, dünyada bilinen tüm mercan 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türlerinin görülebildiği bir noktada yer alıyor. 


Bu zengin biyolojik çeşit! 


pençelerine takılmaması orumayı başarması için 
Ekolojik ürünlerin kullanı 


ullanılması öneriliyor. Z 


ve pil çöplerinin bölgede uygun bir şekilde 


ilik, sorumluluğu da 


beraberinde getiriyor. Dünyanın cennet olarak nitelendirilen bu köşesinin medeniyetin zehirli 


ve biyoçeşitliliğini bazı önlemler alınıyor. 
mının zorunlu olduğu 


bu tatil köyünde ziyaretçiler çevre dostu sabun ve şampuan kullanıyor. Mercanlara zarar verdiği için oksibenzon içermeyen güneş kremlerinin 


iyaretçilerin plasti 


geri dönüştürülemediği için geri götürülmesi 


gerekiyor. Küçük detayla 


için köyde her ayrıntı düşünülmüş. E 


r büyük farklar yarattığı olojik 


turizm sayesinde sadece yerel halkın refahı korunmakla kalmıyor, doğal zenginliklere karşı 


da sorumlu bir yaklaşım 


Yerel halkın aleyhine, kitl 


benimseniyor. 


elerin sınırsız 


tüketim çılgınlığını tatmin eden bir anlayış 


herkesin zararına sonuç düşünüldüğünde çevrey girişimler hem bölge hal 


anırken, uzun vadeli e duyarlı bu tür ının istikrarlı kazancına 


hem de kesintisiz turist ağırlayabilmeye imkân tanıyor. 2013'te açılan tatil köyünde yürütülen turizm faaliyetleri bölge halkının 


ve ziyaretçilerinin çevre 


oruma bilincini 


yükseltmeyi amaçlamış. 


Bunun sonucu olarak 


da 2017 yılının mart ayında bir vakıf olarak Raja 


Ampat Deniz, Eğitim ve Farkındalık Merkezi (İng: Raja Ampat SEA (Science, Education, Awareness] Centre) açılmış. Sürdürülebilir turizm için gönüllüler ve ziyaretçilerin destekleriyle çalışmalarına devam eden vakıf, mercan ekimi yaparak bölge resiflerinin korunması ve çoğalmasına katkıda bulunuyor. 
Su altının mercan bahçıvanları, bu ekimlerle öyle başarıya ulaşmış ki proje Raja Ampat'ta farklı noktalarda da sürdürülüyor. 


Papualılar'a dalış dersleri vererek onları sadece deneyimli ve sorumlu birer dalgıç olarak değil, aynı zamanda doğa korumacısı olarak yetiştiriyorlar. Dalış sonrası bölgede karşılaştıkları canlı türlerini kayıt altına alıyor ve bu şekilde yaşanan her değişiklikten haberdar oluyorlar. Zamanla biriken bu veriler biyoçeşitliliğin durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler https://www. 
rajaampat-seacentre.org/ adresini ziyaret edebilir. 


Dünyanın bakir bölgelerine ulaşan sözde medeniyet, bir süre sonra bu bölgelerde ormanların palm (hurma) yağı tarlalarına dönüşmesine veya lüks otellerin yükselmesine sebep oluyor. Mesela bize uzak olduğu için az duyduğumuz Bajao halkı yoksulluk, ayrımcılık ve yaşadıkları bölgelerdeki çatışmalar nedeniyle sürekli yer değiştiriyor. Gündelik hayatta “deniz çingeneleri' olarak anılan bu insanlar, su üzerine kurdukları evlerinde yaşar ve hayatlarını da denizden kazanırlar. Avrupalılar, deniz göçerleriyle ilk olarak, Macellan'ın keşif gezisiyle bugünkü Zamboanga'da karşılaşmış. 
aşifler, Bajaolar'ın sadece teknelerinde yaşadıklarından bahseder. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte yerel alkların yaşamını hiçe sayan 'cennet turizmi vaatleri, Bajaolar'ın yaşadıkları bölgelerde 

üks oteller inşa edilmesiyle sonuçlanabiliyor. 
Gelişmişliğin en büyük, en yüksek, en geniş vs. şeklinde üstünlük kompleksinin tezahürü olarak 'en'leri yarıştırdığımız bir müsamere olduğunu kabul ettiğimizde, dünya doğru 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SEYAHAT | DÜNYANIN UCUNDAKİ BAŞKA СЕММЕТ 


yolda diyebiliriz. Oysa yaşam hep birlikte büyüyebileceğimiz ve gelişebileceğimiz fırsatlar sunuyor ve bunu gerçekleştirme hevesi dünyanın bir ucunda benzer düşünceye sahip insanları bir araya getirebiliyor, Papua Kaşifleri örneğinde olduğu gibi... 


Bu örneği daha iyi anlayabilmemiz için Tunç Yavuzdoğan sorularımı cevapladı. Bu cevaplar ilham verebilir diye düşünüyorum: 


Dünya artık küçüldü ve medeniyet her noktaya zehrini saçıyor. Zehirlenmeden turizm nasıl yapılabiliyor? 


Modern insanın varoluşunun ve hayatını sürdürme şeklinin doğa üzerinde yıkıcı bir etkisi var ne yazık ki. Yani bizim sadece burada var olmamızın bir ayak izi var. Kullandığımız kozmetik ve temizlik malzemelerinden yiyip içtiklerimize, tükettiğimiz suya kadar varlığımızın doğaya bir yükü var. Bir de turizm aktivitelerinin yıkıcı etkisi mevcut. Dalgıçların paletleriyle kırdıkları mercanlar, yanlarında getirdikleri plastik paketler, onları gezdirmek için kullanılan yakıt, bu liste uzar gider. Biz etkimizi en aza indirmek için önce bizim buradaki varlığımızın doğa üzerindeki yüküne bakıp, buradaki yaşantımızı ve operasyonumuzu çevreye duyarlı bir şekilde düzenlemeye çalıştık. 


Nişastadan yapılan ve sıcak suda çözünen çöp torbalarından tutun, temizlik için okaliptüs yağı kullanmaya kadar mümkün olduğunca kendi etkimizi en aza indirmeye çalışıyoruz. 
Bir taraftan da bu coğrafyanın asıl sahibi olan yerel halka, bulunduğumuz yerin önemini anlatıp, bu şekliyle koruyabilmeleri için sürekli eğitim veriyoruz. Gelişen turizm endüstrisinde yer alabilmeleri için farklı alanlarda meslek kazandırıyoruz. 


Getirdiğimiz turistlerin çevreye etkisini kontrol altına almak için ise otelde katı kurallarımız var. 
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Misafirlerimize daha rezervasyon aşamasında buraya geldiklerinde yapabilecekleri ve yapamayacakları aktiviteleri, uymaları gereken kuralları, yanlarında getirmemeleri gerekenleri açıklıyoruz. Geldikleri gün misafirlerimize uzun uzun tekrar anlatıyoruz. Dalış liderlerimizin dalış sırasında mercanlara ya da canlı hayata zarar veren misafirleri uyarma görevi var. 
Üçüncü uyarıdan sonra dalış yapmalarına izin verilmeyeceği anlatılıyor. Kalışları sırasında çeşitli sunumlarla misafirlerimizi bulunduğumuz coğrafyanın önemi hakkında bilgilendiriyoruz ve farklı canlılar hakkında bilgiler veriyoruz. 


Bütün bu aktivitelerin zararını telafi etmek 

ve hem misafirlerimizi hem de yerel halkı bilgilendirmek için de mercan bahçemize kırılmış ancak hala canlı olan mercan parçalarını toplayıp ekiyoruz ve düzenli bakımını yapıyoruz. 
Kahve molası verdiğimiz sahillerde plastik görürsek topluyoruz, kendi sebzemizi meyvemizi yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Yani formül basit; kendi varlığımızın zararını minimuma indiriyoruz, yerel halkı bu 

doğanın koruyucusu olması için eğitiyoruz, misafirlerimizin zarar vermemesi için kurallar 


koyup uyguluyoruz ve misafirlerin ayak izini telafi etmek için çalışıyoruz. 


Papua Kaşifleri gibi benzer bir girişim Türkiye kıyılarında yapılabilir mi? Büyük kitleleri ağırlayan turizm girişimlerinin zararlarını nasıl azaltabiliriz? 


Alınabilecek önlem çok ancak zihniyet değişimi en önemli faktör. Tüketici yani turist, kitle turizmini talep ettiği, buna para harcadığı ve sürdürülebilir tatili tercih etmediği sürece ne yazık ki kanunlar gezegenimizin cennet köşelerini korumak için yeterli kalmıyor. Bu, dünyanın 

her yerinde böyle maalesef. Bizim en büyük şansımız Raja Ampat'a gitmenin çok zor olması ve uzun sürmesi açıkçası. Alt yapı eksikliği de şimdilik kitle turizmi yatırımlarını uzak tutuyor. 
Biz de medeniyet gelene kadar yerel halkı eğitebildiğimiz kadar eğitmeye çalışıyoruz ki kendi cennetlerini koruyabilsinler, kitle turizmine hayır diyebilsinler zamanı geldiğinde. Aynı zamanda gelen misafirlerimize de konunun 


hassasiyetini elimizden geldiğince anlatıp yaşatmaya çalışıyoruz ki onlar da ülkelerine döndüklerinde sürdürülebilir turizmin avukatlığını yapsınlar, bilinçli seçimler yapabilsinler. Kendi elleriyle mercan ektiriyoruz ki mercanların önemini anlasın, sualtı ekolojisi gönlünde zihninde bir yer etsin. Mantalarla göz göze gelsin ki bu hayvanların yaşadığı habitatları korumak istesin. Şu anda tüketicinin bilgi eksikliğini sömüren işletme de çok. Adına 'eko' kelimesini ekleyen her işletme gerçekten ekolojik mi, hangi soruların sorulması gerek konusunda tüketicinin bilinçlenmesi gerekiyor. 


Vakıf сазна акин da bahsedebilir misiniz? 

Vakfımızın çalışmaları sosyal, çevre koruma ve bilimsel araştırmaları destekleme olarak üç ana grupta toplanıyor. Sosyal projelerimiz arasında komşumuz ve aynı zamanda ev sahibimiz olan Yenwapnour Köyü'nün çocuklarının eğitimi üzerine yürüttüğümüz projeler ve bölge gençlerine verdiğimiz mesleki eğitimler var. 
Raja Ampat Dalış Okulu bu projelerden birisi. 
Bu okulda yerli gençleri tam teşekküllü, çevre koruma bilinci yüksek dalış liderleri olarak yetiştiriyoruz ve bölgedeki teknelerde ve işletmelerde iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. 


Çevre koruma ile ilgili projelerimiz arasında mercan resiflerini ve doğal hayatı korumaya yönelik aktiviteler var. Mercan ekimi, resiflerin stabilizasyonu, yani sığda dalgalarla kırılan mercan parçacıkların derindeki ana геѕій boğmasını engellemek, manta temizlik istasyonlarındaki dalış faaliyetlerinin hayvanlara zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi gibi projeler bu başlık altında. 


Bilim çatısı altında ise deniz biyoloğu doktora öğrencilerinin araştırmalarına destek oluyoruz, kendimiz çeşitli verileri toplayıp anlamlandırmaya çalışıyoruz ve başka uluslararası büyük vakıflarla iş birliği yapıp bölgedeki çalışmalarına destek oluyoruz. Yerel üniversitelerle iş birliğimiz mevcut. Elimizden geldiğince bölgenin öneminin turistik atraksiyondan öteye geçmesi, iklim krizinin tam ortasındaki dünyamız için önemini dünyaya duyurmak için çaba harcıyoruz. 
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İNCELEME | CANON POWERSHOT V10 


+ İnceleme: Adem MELEKE 


TEK ÜRÜNLE 
VİDEO İÇERİK ЎВЕТІСІМІ 
ARTIK CEBİNİZDE 


Geçen ayki lansmanında tanıştığım Canon PowerShot V10 elime geçtiğinde büyük heyecan duydum. Öyle ki aynı gün, acil kodu ile sevgili dostum ve çekim ekibimizin Üyesi Zeus Kabadayı ile Bostancı sahilde buluşup V10'un pek çok alameti farikasını denedik. 


Profesyonel bir haberci ve içerik üreticisi olarak dünyanın dört bir tarafında video çekimleri yapıyorum. Bu çekimleri de çoğu zaman bir kameraman, bir kamera asistanı 

ve bir ışıkçı ile gerçekleştiriyorum. Gerek bu iş seyahatlerinde gerekse fotoğraf çekme amaçlı yaptığım yolculuklarda yaşadığım deneyimleri v-log olarak sosyal medya platformlarında paylaşmaya çalışıyorum. Ağır ekipman ve insan gücü ihtiyacı beni hep sınırlarken, cep telefonu ile yaptığım çekimler ise yeterli gelmiyordu. 
Dürüstçe söyleyeyim, birkaç v-log için üretilmiş aksiyon kamera deneyimim oldu ancak tripod gereksinimi, ses kalitesi problemleri ve ön izleme ekranının kullanıcı dostu olmaması nedeni ile pek istediğim işleri yapamadım. 


Canon Powershot V10'u inceleme firsatı bulduğumda gördüm ki artık video çekimleri için endişelenmeye gerek yok! Öncelikle tamamen V-log için tasarlanmış Canon Powershot V10'un gerçekten çok beğendiğimiz özelliklerini sıralamak isterim: 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Boyutları: 211 gram ağırlığındaki V10 kolayca cebinizde taşıyabileceğiniz boyutlara sahip. 


Çift Yönlü Ekranı: Kullanıcı dostu ara yüzünün yer aldığı ekranın iki yöne dönebilmesi sayesinde selfie kameraların dar kadrajından kurtulup gerçek geniş açı özgürlüğü ile videolar çekebilmek mümkün. 


Tripod: Gövdeye entegre tripod ayağı sayesinde kamera ve tripodu cebimize sığdırmış oluyoruz. Bu sayede her tür ortamda hem video hem de selfie içeren v-loglar sorunsuz biçimde üretilebiliyor. 


Görüntü Sabitleme: Kamera elimizde yürürken yaptığımız çekimlerin sonuçlarına hayran kaldık. V10'un gövdesinde yer alan görüntü sabitleme sistemi sayesinde titreşim gerçekten çok ama çok az oldu. 


Ses Kalitesi: Dahili stereo mikrofonları ile yaptığımız çekimlerde, gürültü azaltılmış ortam 


Teknik Özellikler 


Kompakt ve hafif: 211 DM Ak UHD kalitesinde 
9 „ММ. kayıt 
Güçlü stereo Yerleşik Stand (n) mikrofonlar Ре пы аа “з. 
14 renk filtresi efekti ME Video Dijital IS 
©. Е 
Aya ta ve pm Bra ЖА AE 
” MicrosDXC W Yüz takip ме K— альн ion ürünü stomata оона Bluetooth özelliğine Š Camera Connect à sahip — uygulaması 
Pürüzsüz cilt film UVC uvc/uac 


modu 


Otomatik Nötr 
Yoğunluk filtresi 


күндө» елеул вала iin 


19 


(WE 


sesi ile aldığımız kayıtların kalitesi gerçekten profesyonel düzeydeydi. 

Görüntü Kalitesi: 19 mm objektifi ve otomatik ND filtresine ek olarak sunulan 14 ayrı renk filtresi ile çekimlerimizin her biri birbirinden neşeli ve canlı oldu. 


Yüz Takip: Yüz takip sistemini ne kadar 'aldatmaya' çalışsak da beceremedik. Çünkü kilitlendiği bir yüzü takibi asla bırakmadığı gibi, netlikten de hiç ödün vermedi. 


Aktarım: Canlı yayın yapabileceğiniz bağlantı özelliklerine sahip olan V10 ile halihazırda fotoğraf makinalarım için kullandığım Camera Connect uygulaması ile tüm çektiklerimi hem buluta gönderebiliyor hem de cep telefonuma aktarabiliyorum. 


Özetle, ilk günün sonunda Zeus'un dediği gibi: Canon Powershot V10'u al, çık, çek, montajla, paylaş, koy cebine git! 


Video için geniş açılı lens 


Yukarı kaldırılabilen ekran 


Kameradan buluta otomatik aktarım 


Canlı yayın 
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İNCELEME [2 


HIZLI VE GÜVENLİ VERİ TRANSFERİ 
WD Blue SN570 NVMe SSD 


Günümüzde hızın ve depolama kapasitesinin önemi giderek artıyor ve bu ihtiyaçları karşılayan ürünler arayışımız da gün geçtikçe artarak devam ediyor. Western Digital, bu taleplere yanıt vermek için WD Blue SN570 NVMe SSD'yi piyasaya sürdü. Bu SSD, hızlı veri transferi, güvenilirlik ve uygun fiyatlı bir seçenek sunma hedefi taşıyor. 


* Diskin düşük güç tüketimi sayesinde yaratıcılığınızı bölmeden çalışmaya devam edebilirsiniz. 
Sisteminiz, 3500 MB/sn'ye kadar okuma hızları 
(500 GB - 2 TB modelleri) sayesinde en iyi SATA SSD'lerimizden 5 kat daha hızlı çalışabilir, böylece yaratıcı anın içinde kalabilirsiniz. 

m Olağanüstü güvenilirlik özellikleri içeriğinizi korumaya yardımcı olur, böylece muhteşem çalışmalarınızı kaybetme konusunda daha az endişelenirsiniz. 


m İndirilebilir Western Digital © SSD Dashboard disk sağlığınızı, kullanılabilir alanınızı, sıcaklığı ve daha fazlasını izlemenize yardımcı olurken, ekstra güven ve iç rahatlığıyla çalışabilirsiniz. 


m Western Digitalin 5 yıl garantisi ile içinizi ferah tutun. 


M Western Digital için hazırlanan Acronis© 

True Image" yazılımı, işletim sistemleri ve uygulamalardan, ayarlar ve proje dosyalarına kadar her şeyi PC desteği de sunarak yedekler. 


VVD Blue”SN570 


NVMe” 550 
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Teknik Özellikler 

Arayüz M.2 22803 - PCle Сепз 8 Gb/sn, 4 
Şeride kadar 

NAND Türü - TLC 


Güç 

Ortalama Etkin Güç - 90 mW 
Düşük Güç (PS3) - 30 mVV 

Uyku (PS4) (düşük güç) - 5 mW 
Maksimum Çalışma Gücü - 4,5 W 


Güvenilirlik 
MTTF (saat) - 1,5 М 


Çevre 

Çalışma Sıcaklıkları - 0°C ila 70°C (32°F ila 
1589) 

Çalışma Dışı Sıcaklıklar - -40°C ila 85°C (-409F ila 1859P) 

Çalışma Titreşimi - 5,0 gRMS, 10-2000 Hz, 3 aks Çalışma Dışı Titreşim - 4,9 gRMS, 7-800 Hz,3 aks 

Darbe - 1.500 G © 0,5 msn yarım sinüs Sertifikasyonlar - BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB- 
3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI Sınırlı Garanti - 5 yıl 


Fiziksel Boyutlar 
Form Faktörü - M.2 228 
Uzunluk - 80 + 0,15 mm 
Genişlik 22 * 0,15 mm 
Yükseklik - 2,38 mm 
Ağırlık 6,5 g * 1g 


BOYALINK | İNCELEME 


BOYA BOYALINK MULTI-COMPATIBLE 
2.4 GHz Çift Kanallı Kablosuz Mikrofon Sistemi 


Gelişen cep telefonu teknolojisi sayesinde artık sosyal medya için her tür video içerik üretimi, hatta belgesel çekimleri için sadece bir cep telefonu yeterli. Mobil cihazların 


sunduğu bu görüntü kalitesine bir de yüksek ses kalitesini eklemek için BOYA kullanımı kolay, kalitesi yüksek bir mikrofon üretti. 


BOYALINK, Multi-Compatible 2.4 GHZ Çift Kanallı Kablosuz Mikrofon Sistemi ile profesyonel kalitede ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Çift 2.4G kanallı bir kablosuz mikrofon sistemi BOYALINK, tüm cihazlara uyumludur ve kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. 


E Her vlog cihazına uygun З farklı adaptör: Kameralar, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve daha fazlasıyla uyumludur. 


m Kompakt ve Taşınabilir: Cebinizde taşıyabileceğiniz boyutlardaki BOYALINK mikrofon her türlü seyahatinizde yanınızdan eksik etmeyeceğiniz bir tasarıma sahip. 


M HD Gürültü Engelleyici: Şehirde ve doğada çekim yapan gezginler, birden fazla konektör veya adaptörle uğraşmadan yüksek kaliteli ses kaydı elde edebilecek, gürültü azaltma işlevini kullanabilecek ve istediği sesi özelleştirebilecek. 


M Şarj Ederken Kullanım: Çekim esnasında bataryası biten ekipmanı şarj etme sorununa da son. Kullanım sırasında cihazı şarj etme özelliği, içeriklerini bir sonraki seviyeye çıkartmak isteyen herkes için ideal bir seçimdir. 


TEKNİK ÖZELLİKLER 

İletim Türü: 2.4 GHZ dijital frekans 

Modülasyon: Dijital modülasyon 

utup Deseni: Omnidirectional (Çok Yönlü) Anten: Seramik anten 

Çalışma Aralığı: 100m'ye kadar 

RF Çıkış Gücü: <10mw 

Çarpıtma: <0.01% 

Frekans tepkisi: 20Hz-20kHz 

Örnekleme oranı: 48kHz 

Bit Hızı; 16bit 

Sinyal gürültü oranı: >85dB 

Duyarlılık: -42dB 

Ses girişi: TX: Dahili mikrofon kapsülü 

Ses çıkışı: RX: 3.5mm TRS analog çıkış, USB-C ve iOS Lightning dijital çıkış,Batarya Voltaj Kapasitesi: X3.7W95mAh; RX: 3.7V/120mAh 

Güç Gereksinimleri: Dahili lityum iyon pil/Şarj ontakları/ USB-C şarj bağlantı noktası 

Dahili Pil Ömrü: TX: Yaklaşık 10 saat, RX:Yaklaşık 6 
saat 

Ağırlık: TX: 12g; RX:15g (adaptör ile) 

Boyutlar: TX: 59x16,2x12,8 mm, RX: 61x18.2x12.8mm Çalışma sıcaklığı: ОС to *50C Depolama sıcaklığı: -10C to +50С 

ŞARJ KUTUSU 

Batarya Kapasitesi: 1000mAh 

Şarj süresi: Yaklaşık 1,5 saat 

Şarj Bağlantısı: USB-C 

Mikrofonu Şarj Etme Süreleri: 2 kez (2*TX+1*RX) Çalışma Sıcaklığı: ОС to +50С Depolama sıcaklığı: -10C to +50С 
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İNCELEME HONOR 90 


+ İnceleme: Adem MELEKE 


200 MP KAMERALI — 


Honor 90, Türkiye Іапзтапіпаап bir hafta kadar önce elime ulaştığında ilk söylediğim cümle şu oldu: “200 megapiksel kamera ті? O da пе!" 


İnanılmazdı ama gerçek oldu diyebilirim. 
200MP ana kameraya ilave БОМР ön kamera, 12MP ultra geniş-makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile Honor 

90 fantastik bir fotoğraf aygıtı olmuş. 
Sadece rakamsal büyüklüklerinden sebep fantastik demiyorum. Aşağıda sayacağım özellikler fotoğraf çeken kimsenin hayır diyemeyeceği ve bu düzeyi ile başka yerde bulamayacağı özellikler diyebilirim: 


ш DSLR düzeyinde doğal bokeh 

M Mikron düzeyinde hassas saç segmentasyonu 

M Stüdyo düzeyinde doğal üç boyutlu makyaj 

Ш Portre optik trifokal (akıllı lens) 

ш Ön ve arka portre HDR 

Ш Ultra net grup fotoğrafı algoritması 

mM Honor'un kendi geliştirdiği portre 


filtresi 
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Siz bu yazıyı okuduğunuzda ben Honor 90 

ile Kuzey Avrupa'da seyahat ediyor olacağım. 
Yükseltilmiş ve yapay zekâ destekli portre deneyimi, bokeh efektleri kolayca yapabileceğim derinlik kamerası ile gerçekten iddialı çekimler yapacağım bu seyahatten anlık paylaşacağım fotoğraflarla sanırım hepimiz Honor 901п kamera gücünden emin olacağız. 


Bu kadar emin ve rahat yazmamın sebebi elbette daha önceki Honor 70 deneyimim ve tabi ki son birkaç günde biraz da olsa Honor 90 ile çekim yapma fırsatı bulmuş olmam ki bu çekimlerden iki-üç tanesini sizlerle paylaşıyorum. 


Teknik özelliklerini madde madde vermeden önce mutlaka söz etmek istediğim iki şey var: Ekran yenileme hızı ve çözünürlüğü ile gerçekten çok keyifli bir telefon olan HONOR 90'ın fiyatı 

da özelliklerine göre rakipleri ile kıyaslandığında inanılmaz derecede cazip. 


HONOR 90'IN TEMEL ÖZELLİKLERİ 


Boyut 6.7 inç 

En Boy Oranı 19.98:9 

Renk 1,07 milyar renk 

Çözünürlük 2664 x 1200 

İşletim sistemi MagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı) Üçlü Arka Kamera 200MP Ultra Net Kamera (f/1.9) 


12MP Ultra Geniş ve Makro Kamera (f/2.2) 
2MP Derinlik Kamerası (f/2.4) 


Ön kamera 50MP Kamera (f/2.4) 
Video çekimi AK (3840 x 2160) desteği video kaydı Batarya 5000mAh Süper Batarya 


66W HONOR SuperCharge (5 dakika içinde yüzde 20ye kadar şari olur.) 

Hafıza 8GB*256GB 

12GB*256GB 

12GB*512GB 

(Mevcut depolama sürümü bölgeye göre değişir. Ayrıntılar için lütfen yerel bayinize danışın.) 


İNCELEME | TAMRON 


* İnceleme: Erdem Kılavuz 


Tamron'un Bol Ödüllü 
Yeni Nesil Lensleri ile Tanışın 


Tamron Lensler, 18 yıldır olduğu gibi geleneği bozmayarak 2023-2024 sezonunda аа en iyi lens kategorisinde iki yeni modeli ile zirveyi kimseye kaptırmadı. Tamron 20-40 mm F/2.8 Di III VXD Dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan EISA Awards tarafından en iyi geniş açı zoom lens kategorisinde; Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III УС VXD ise en iyi tele zoom lens kategorisinde birincilikle ödüllendirildiler. 


Tamron'un, 25 yılı aşkın optik üretim tecrübesiyle yeni nesil aynasız full frame kameralar için ürettiği lensleri, her dönem profesyonel fotoğrafçıların lens seti tercihlerini belirliyor. Bununla beraber yeni nesil Tamron lensler video içerik üreticilerinden de tam not alarak her alanda kalitesini ispatlıyor. Bu ödüllerin tesadüf olmadığını anlamak için gelin yeni Tamron lenslerle tanışalım. 


Tamron 20-40 тт F/2.8 Di Ш VXD 
Lens: En İyi Geniş Açı Zoom Lens / En İyi Video İçerik Üretici Lensi 


Bu lens, etkileyici odak aralığı ile dikkat çekiyor. 
Çünkü ultra geniş açı ile standart bir açıyı bir arada sunuyor. Zaten fotoğraf ve video çalışmalarında en çok kullanılan açıları düşündüğünüzde bu aralığı hemen takdir edersiniz. Özellikle 24 mm ve 35 mm açılarını bünyesinde barındırması çoğu fotoğrafçılık ve Vlog çekimleri için ideal. Üstelik 20 mm oldukça geniş bir açı ve 40 mm normal görüş açısını da sunuyor. Hem de her görüş açısında F: 2.8 açık diyafram kullanılabiliyor. İşte bu özelliği müthiş 

bir avantajdır. Lensin 9 bıçaklı açık diyaframının 


verdiği müthiş alan derinliği ile ışığın az olacağı 

sahnelerdeki performansı her durumda kaliteli 

görüntüyü garanti altına alıyor. Sony E mount M m aynasız kameralar için özel olarak üretilen Tamron 


20-40 mm F/2.8 Di III VXD lens oldukça hafif ve VA 5. b 3 [| || МС ün kompakt yapısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu а, | 

durum onu Sony APS-C gövdeler ile kullanılır hale 

getirmiş. Bu kadar kullanışlı görüş açısı ve açık 

diyafram avantajı video içerik üreticilerinin de bu 


lensi tercih etme nedeni oluyor. 
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Bu yeni nesil 20-40 mm F:2.8 lens ultra geniş açı ve standart görüş açısını oldukça küçük 

bir gövdede birleştirmeyi başarmış. Yine 

metal bayonet sağlamlığı sunarken ağırlığı yalnızca 365 gram. İşte tüm bunlar lensi sokak fotoğrafçılığı, gezi ve manzara fotoğrafçılığı için ideal kılıyor. Açık diyafram avantajı ile güçlü portreler de mümkün. Tüm gün yanınızda bulunduracağınız ve hiçbir sahnede sizi zorlamayacak Tamron 20-40 mm F:2.8 lens neme ve toza karşı ekstra koruma sağlıyor. 
Yine ön camına uygulanan özel flor kaplama lekelenmeye ve suya karşı lensi çok iyi koruyor. 
Yani zor hava koşullarında fotoğraf ve video çalışmaları yaparken bu lensin sağlamlığından emin olabilirsiniz. Yeni lensin bir bonusu da yakın mesafe çekim performansı. Lens 20 mm en geniş açısında 0,17 m'lik bir yakın mesafe netliği sağlıyor. Bu sayede farklı perspektifler elde edilebiliyor. Makro sahnelerde geniş açının sunduğu bu boyut size yeni bakış açıları katacaktır. 


Lens, en iyi içerik üreticisi lensi olmayı da gerçekten hak ediyor. Küçük ve hafif bir 

lens olması onu bir gimbal üzerinde ağırlık yapmadan çok dengeli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Bu özellik hareketli sahnelerde doğal akışlı videolar için önemli. 20 mm geniş açı vlog sahneleri için ideal. Yine video çekimlerinde en çok kullanılan 24тт ve 35 mm görüş açılarını beraber kullanabilirsiniz. Açık diyaframın sağladığı sığ alan derinliği ve bokehler videolarınızı benzersiz hale getirecektir. 
Tamron yeni nesil lenslerde kullanılan VXD lineer motor odaklama mekanizması da 


yüksek hızlı ve sürekli bir otomatik netleme ile video performansını artıracaktır. Lensin netlik halkasının malzeme yapısı ve yumuşaklığı da video çekimlerinde manuel netleme yapmayı tercih edenleri mutlu ediyor. Yüksek hassasiyet ve görüntü bozulmalarını ortadan kaldıran pek çok yeni kaplama elemanları ile donatılan lens, avantajlı fiyatıyla da fotoğrafçılar ve video içerik üreticileri için vazgeçilmez hale geliyor. 


Tamron 50-400тт (/4.5-6.3 Di Ш 
УС VXD: Yılın En İyi Tele Zoom Açılı Lensi 


Tamron lenslerin çok uzun yıllardır iddialı olduğu ve profesyonel doğa fotoğrafçılarının tecrübeleri ile sabit olan geniş aralıklı telefoto lens kategorisine eklenen en yeni modeli Tamron 50-400mm #/4.5-6.3 Di III VC VXD lens oldu. Yeni nesil full frame aynasız gövdelerin ışık hassasiyeti ve otomatik odaklama sistemlerine tam uyumlu olarak geliştirilen 

bu yeni nesil lens 50 mm'den 400 mm'e, oldukça yüksek bir dar açıya ulaşması onu mercek altına almayı zorunlu kılıyor. Hemen anlaşılacağı gibi Tamron 20-40 mm lensin tamamlayıcısı olan 50-400 mm ile Sony E mount aynasız gövde kullanıcıları için tam 

bir lens seti oluşturuyor. Yine muadillerine oranla hem küçük bir gövde hem de hafifliği ile aşıması oldukça kolaydır. 


Sahip olduğu dar açılar vahşi yaşam otoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı ve doğa otoğrafçılığı gibi geniş bir kullanım alanı sağlar. Yine standart 50 mm gündelik yaşam otoğrafları için kullanılır. Bünyesinde sunduğu 
90 mm ile 135 mm arasındaki ideal portre 
açıları da derinlikli portre fotoğrafları için ullanılabilir. İşte tüm bu geniş yelpazeli ullanım alanıyla beraber lensin sadece 183,4 mm uzunluğunda ve 1.155 gr. hafifliğinde olması, yanınızda tek lens taşıyarak pek çok işi bir arada yapabileceğiniz anlamına geliyor. 
Tamron 50-400тт #/4.5-6.3 Di III VC VXD ensin sahip olduğu doğrusal motor odaklama mekanizması ve etkin titreşim engelleme VC sistemi spor ve kuşlar gibi hızlı konularda aliteli, kararlı bir netliği garanti ediyor. Yine 1:2 büyütme oranına sahip olması ve 0,25 m makro çekim mesafesi ile makro fotoğrafçılık dünyasının keyfini de çıkarabilirsiniz. Bu üstün özelliklere sahip ultra geniş aralıklı tele zoom ens ekonomik olması ile de aldığı ödülleri hak ediyor demek doğru olacaktır. 
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FOTOKRİTİK | SİZDEN GELENLER 


Fotoğraflarınızı DeğerlendiriyoruZA, 


FotoKritik bölümünde, okuyucularımızdan gelen fotoğraflar hakkında profesyonel fotoğrafçılarımızın yaptığı değerlendirmelere yer veriyoruz. Değerlendirilmesini istediğiniz fotoğraflarınızı bize infogezginfoto.com.tr adresimizden ulaştırabilirsiniz. 


• Değerlendiren: Adem Meleke 


Yerleşim açısından sorunlu olduğunu düşünsem de 

o anın çok hızlı olduğunu düşününce kanaat notumu kullanıp, doğru kadraj diyebiliyorum. Kontrastı abartmamış olmanızı sevdim çünkü siyah beyazda gereksiz kontrast maalesef çok kullanılıyor. 
Sadelikle derdini anlatan bir kare olmuş. Tebrikler! 
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$ Милу Ма АУ 42180004 


Fotoğrafa verdiğin önemi görüyor ve gelişimini dikkatle takip ediyorum. Gün geçtikçe zaten yetenekli olduğun hikâye anlatımına teknik başarıyı da ekliyorsun. Canı gönülden kutlarım. Ufuk çizgisine dikkat etmemen dışında harika bir kare, 


Güzel bir o an karesi. Kedinin 

bakış yönündeki boşluğu arttırmak gerektiğinden, sağ kenar boşluğunu ve alt boşluğu azaltmalıydın. Bu sayede sağdaki boşluk kareden rol çağlamayacak, ilgi tamamen kedinin gözlerinde ve baktığı yönde olacaktı. 
Çalışmaya devam.... 
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FOTOKRİTİK SİZDEN GELENLER 


Gün batımında çekilen ters ışık fotoğraflarında derinlik oluşturmak hep bir romantizm hissi uyandırır. Sizin çektiğiniz gibi perspektif yığılması (tele objektif kaynaklı) genelde tek düzlemde değilse karışıklığa neden olur. 
Ancak siz durduğunuz yeri doğru seçerek bu karışıklığı azaltmışsınız. Kutlarım! 


13509 TIN 42160904 
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Magnum fotoğrafçılarından Martin Parr fotoğraflarını anımsatan bir kare olmuş. Martin Parr genelde renkli çektiği için bu karenin de renklisini merak ettim. Çok beğendiğim bir anlatım olmuş, kutlarım. Martin Parr fotoğraflarına bakmanızı öneririm. Tebrikler! 
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IGAVZO NVYUSS 42:60904 


Eğer bir hikâyeye göz hizasından değil de hayatın doğal akışından farklı bir açıyla bakıyorsak lekelerin dağılımında ve kompozisyonda gelenekselden daha uzak noktalarda çalışabiliriz. Normal bir kompozisyonda kusur kabul edilebilecek distorsiyon, çakışma gibi haller, bu karelerde daha derin anlamlara neden olabilir. Özellikle geniş açı lenslerle ana objeye yaklaşarak yapılabilecek 

bu tarz çekimlerin güçlü ve özgün bir hikayesi olur. Bu minvalde çok güçlü bulmacamda hikâyeyi görme biçiminizi beğendim. Çalışmaya devam. 


04 


МЫПІПЛЭПЭ NİSVA 5 


Basit bir ters ışık fotoğrafındaki yeşil ışık, fotoğrafa bir anda farklı bir izleme biçimi ve estetik katmış. 
Bu tarz detayları kovalamanızı öneririm. Tebrikler! 
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ЕОТОКВІТІК. SİZDEN GELENLER 
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Bazen fotoğrafı görmek yetmez; fotoğrafı daha etkileyici kadrajla çekmek gerekir. Sanatın temel prensibi olan eksiltme" doğru kullanılırsa fotoğrafı güçlendirir. Ben olsam bu fotoğrafı ikinci (benim yaptığım gibi) kadrajla çeker ya da lens kapasitem yetersiz ise kroplayıp bu kadrajla servis ederdim. 
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Pl Sapık ÜÇOK 
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Bi Yapayım... 
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Bir tam çerçeve hibrit fotoğraf makinesinden beklediğiniz herşey. Görüntü kalitesi, hassasiyet, esneklik ve kompakt hafif gövde. Tutkulu projeleriniz için. Sadece yaratmayın. Gelişin! 
Detaylı bilgi için vvvvvv.nikon.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
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й ў 
“2:8, bir içerik oluşturucu olarök hayal debileceğiniz tüm özelliklere sahip. Gün doğumu veya gün batımında çokça çekim yapıyorum ve зап saatler’ uzun sürmüyor. Sadece fotoğrafa veye videoya geçebilmem bana а ЦІ çok zaman kazandıracak. Benim için oyunun kurallarını değiştirecek.” 
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